Het gaat niet slecht met ons, wat zeg ik, afgelopen zondag ging het hartstikke goed. Toch is het goed
het over de toekomst van de gemeente na te denken. Vandaar dat we nu eerst kijken naar de stand
van zaken. Er valt veel goeds te melden:

Laat ik maar beginnen met onze eigen programmacommissie. Geen valse bescheidenheid. Het gaat
goed met ons. De komende tijd zijn er behalve de bijeenkomsten over de toekomst van de gemeente
nog drie bijeenkomsten met Paul Janse, Alleke Wieringa en Jan ter Haar (lees de flyer).

Het positieve nieuws geldt zeker ook voor de liturgie omissie. Ze organiseren onder meer mooie
diensten op de zondagen zonder predikant.

De kerkdiensten trekken gemiddeld zo'n 35 bezoekers. De aantallen wisselen per bijeenkomst.

Verder gaat het goed met Passant, de website, de video/ geluidsploeg inclusief het kerkweb en vast
nog veel meer. Wij beheren een gerenoveerd kerkgebouw en een kosterswoning.

De financiéle situatie is op dit moment goed dankzij een legaat en giften. Op termijn zijn er donkere
wolken. Ik hoef u niets te vertellen over de energiekosten. De bijdragen uit de gemeente zijn niet
kostendekkend. Het ledenbestand loopt terug van 148 in 2019 tot nu krap 117 leden. De terugloop
zet door.

Behalve over het geld zijn er zorgen over de bemensing. Denk aan de kosterij, de diaconie, het
contactleden werk en de koffiedames. Het grootste knelpunt is de bemensing van de kerkenraad. De
inzet van het voorzitterscollectief, net als het secretariaat, eindigt op 1 januari 2024. Dit feit maakt
een gesprek over de toekomst van de gemeente urgent. Wij doen dat met een mandaat van de
kerkenraad die al druk genoeg is met de lopende zaken.



