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Wie ben ik?
 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
 
Het zijn bekende woorden waarmee Psalm 139 begint.
De psalmist lijkt zichzelf het vertrouwen in te willen drinken
dat hij gezien wordt, gekend wordt door God. In de hele
psalm komt dit vertrouwen met nadruk terug, behalve aan
het einde.
Daar wordt de toon vragend: 
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Hoe herkenbaar is dat, dat je je ervan wilt verzekeren dat
je gekend bent, dat je gezien wordt in wie je bent, dat je
geliefd bent. Soms geloof je er rotsvast in, soms doe je net
alsof omdat anders de werkelijkheid te hard is. We weten
immers allemaal hoe de grond onder je zelfvertrouwen kan
wankelen, hoe je vaak niet eens precies weet wie je zelf
bent. Dat was voor de psalmist niet anders.
 
Huub Oosterhuis noem ik in dit verband graag. Als eerbe
toon aan een groots dichter die veel (kerkelijke) mensen
een nieuwe taal heeft aangereikt. Maar ook omdat hij als
geen ander op eigentijdse wijze bijbelse teksten kon ver
woorden, zodat ze dichtbij kwamen en herkenbaar werden
zonder tekort te doen aan de diepgang. 
Zo wist hij het zoeken naar wie je zelf bent en waar je ver
trouwen kunt vinden, feilloos te treffen. Eén van zijn versies
van psalm 139, vaak gezongen door Trijntje Oosterhuis,
begint met: 
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
 
Ken je mij? Wie ben ik dan?

Weet jij mij beter dan ik? 
 
Voor mij geeft deze vragende verwoording aan psalm 139
een nieuwe dimensie. Alsof je je dolgraag wilt toevertrou
wen aan Die jou zo goed kent, maar dat je eerst graag
antwoord wilt op je onzekerheid: ken je mij echt beter dan
ik mezelf ken? 
Uit één van de vervolgcoupletten blijkt dat het dan eigenlijk
helemaal niet gaat om je eigen zelfvertrouwen, maar om
je dragende grond. In hoeverre durf je erop te vertrouwen
dat er een woord, een kracht, een bron is die zegt:
‘ik ben jouw zuiverste zelf’? Ik ben die ik ben? 
 
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
 
Kirsten Slettenaar

Psalm 139
"O Lord, thou hast searched me, and
known me"
A 1983 stained-glass window by Ted
Felen titled: Psalm 139.
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Kerkenraadspraat
 
We waren met een ‘kerkenraads kwartet’ aanwezig bij
Agaath voor een korte vergadering. 
Huiselijk gezellig. Agaath met het been omhoog -vanwege
het traag vorderend herstel van haar knieoperatie-  en twee
honden, die geregeld hun spel in de tuin onderbraken om
door het raam te kijken of de vergadering al vorderde. 
Na anderhalf uur waren zij bekaf en wij uit vergaderd.
 
Jen kwam met een leuke opening over een ontvangen
donatie. Normaliter doen we daar natuurlijk geen mede
delingen over, maar deze werd gedaan nadat een vrije
geest bij Jen en Jan oude cassette apparatuur kwam op
halen, die Jan van Gijssel kort tevoren op marktplaats had
gezet. Hij arriveerde -via het openbaar vervoer- met een
steekwagen vol lege bananendozen. Het werd een gezelli
ge ontmoeting en nadat hij met de gevulde bananendozen
welgemoed door de regen zijn weg vervolgde, kwam later
het bericht dat hij erg blij was met de gratis apparatuur en
onze gemeente graag een donatie wilde doen. 
En daar zijn we blij mee!
 
Minder blij waren we met het staartje van een van de vorige
openingen van onze vergadering. Het citeren van een
gedicht van Jan Marten de Vries belandde via de Kerken
raadspraat,  Passant en de site op het internet. Dat leidde
tot een schadeclaim, daar wij ‘hiervoor geen toestemming
hadden gevraagd’.
We beraden ons erover hoe we in het vervolg met deze
materie omgaan en winnen advies in bij de Broederschap. 
 
Een groot punt van zorg  zijn de daklekkages. De dakbe
dekking is slecht en aan vervanging toe en we wachten op
de offertes.

Verder bereidden we de ALV van 26 april voor, waar we
velen van U hopen te zien.
 
Een verslag van ons ‘wilde bloemen project’ treft u elders
in deze Passant.
 
Roos Boonstra

Potluck lunch
 
Zondag 21 mei is er na de DoRem dienst een potluck
lunch.

Bij Do is dat een bekend begrip, voor Rem geldt dat minder.
En dus heb ik de term eerst maar eens gegoogled.
Wikipedia definieert het als volgt: een Potluck is een geza
menlijke maaltijd, waarbij elke deelnemer wat eten mee
neemt en dat deelt met alle andere aanwezige gasten.
Het ‘luck’ element speelt een belangrijke rol bij deze
gevarieerde maaltijd.
En daarnaast speelt voor ons de gezelligheid en het elkaar
ontmoeten een hoofdrol.
Op het buffet in de Tuinzaal kunt u uw lunchbijdrage voor
de dienst neerzetten, voor de rest wordt gezorgd. En maak
het u vooral niet te moeilijk, van een bruine boterham met
kaas tot een bakje eiersalade of een bos radijs, alles is goed.
We hopen velen van U tijdens deze gezamenlijke lunch te
ontmoeten.
 
Roos Boonstra

Personalia

Welkom:
Klaas van Twillert, Rijssen, vriend van onze gemeente.

Agenda
 

Datum: woensdag 10 mei (2de woensdag)
  sluitingsdatum kopij Passant
Datum: woensdag 24 mei (4de woensdag)

verspreiding Passant
Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant

 

Kennismaken met
                       Klaas van Twillert

Op Paasmorgen is Klaas bevestigd als pastoraal werker in
onze gemeente.
Op de ALV van 26 april zal er meer duidelijk worden over
zijn rol in onze gemeente. Daarnaast is het ook prettig om
nader kennis met Klaas te kunnen maken. Daartoe is de
gelegenheid op 7 mei. Er is die ochtend geen reguliere
kerkdienst, maar een ontmoetingsdienst. Deze is vergelijk
baar van opzet als de zomerontmoetingsdiensten vorig
jaar. Tijdens deze ochtend is er alle gelegenheid om Klaas
beter te leren kennen. De ‘dienst’ zal zoals gebruikelijk om
half elf van start gaan.
 
Van harte welkom!
Liturgiecommissie

2



Even voorstellen:
Pastoraal medewerker Klaas van
Twillert

Zondag 9 april werd ik welkom geheten als vriend en be
vestigd als pastoraal werker. Een nieuw begin voor mij in
een nieuw kerkgenootschap.  Zoals al in de vorige Passant
was vermeld betreft het een dienstverband van 20% (1 dag
per week) voor de duur van in ieder geval 1 jaar. Op de
Algemene Leden Vergadering van 26 april zal nader wor
den toegelicht hoe ik mijn werkzaamheden als pastoraal
werker zal invullen.

Ik ben geboren in Bunschoten (1955) en ben later in ver
band met mijn werk verhuisd naar Oost Groningen. Ik heb
‘s avonds rechten en bestuurskunde gestudeerd en heb
gewerkt in managementfuncties bij de regiopolitie Gronin
gen en later bij een waterschap. Kerkelijk was ik actief als
jeugdouderling in de christelijk gereformeerde kerk in Win
schoten. Daarna ben ik verhuisd naar de Achterhoek en
ben na mijn echtscheiding gaan wonen in Rijssen. Daar
heb ik ook een switch gemaakt naar het onderwijs en heb
daarvoor studies gevolgd en ben parttime leraar gods
dienst en levensbeschouwing geweest en adviseur voor het
primair onderwijs bij een landelijk bureau. Ik vond het leuk
om me ook te verdiepen in het pastorale werk en heb toen
hiervoor de opleiding aan de hogeschool Windesheim
gevolgd en vanwege de bijbehorende stage kwam ik bij
het Leger des Heils terecht. Het omgaan met cliënten die
vaak aan allerlei verslavingen lijden had mijn hart. Na mijn
opleiding ben ik daarom officier en geestelijk verzorger
geworden in Twente en Zwolle bij het Leger des Heils. Ruim
een jaar terug ben ik gepensioneerd en heb ik meer tijd
voor allerlei hobby’s als motorrijden, mountainbiken, kajak
ken en lezen. In deze periode kwam ik af en toe op bezoek
bij de Remonstrantse Kerk in Hengelo en werd ik ‘getrigger
d’ door de vacature van pastoraal werker. Zoals gevraagd
werd bij mijn bevestiging als pastoraal werker kom ik voor
nieuwe situaties te staan en hoop ik voor iedereen open te
staan die op mijn pad komt en met liefde te luisteren. On
derstaand gedicht spreekt mij erg aan en daar wil ik dan
ook mee eindigen. 
 
Klaas van Willert

 
Blijf geloven

Blijf geloven in de toekomst
ook al lijkt de kans maar klein,
Blijf geloven in de wereld,
die ook jouw wereld ook kan zijn

Blijf geloven in het leven,
in je denken en je doen,
Blijf geloven in oprechtheid,
en je normen en fatsoen.

Blijf geloven in de vrede,
en een simpel kort gebed.
Blijf geloven in de mens,
die zich voor jou heeft ingezet.

Blijf geloven in het wonder,
dat jouw angsten overwint.
Blijf geloven in de onschuld,
en in een glimlach van een kind.

Blijf geloven dat een ander,
ook voor jou wat over heeft.
Blijf geloven in de liefde,
alle dagen dat je leeft.

Blijf geloven in de waarde,
en het doel van je bestaan.
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan.
 
Anoniem
 

3Passant - Mei 2023



Gemeente Twente

Landelijk nieuws
 
Niet alleen in onze eigen gemeente wordt gesproken over
hoe onze toekomst eruit gaat zien. Ook op landelijk niveau
is dat uiteraard vaak onderwerp van gesprek. Zo zijn er
landelijk twee mensen aangesteld die met gemeenten
nadenken over de mogelijkheden die er (nog) zijn.
Silvio Roduner en Jan Berkvens hebben die taak op zich
genomen. Misschien kent u ze inmiddels allebei al: Silvio
was aanwezig bij de eerste en de tweede bijeenkomst over
de Toekomst van onze gemeente. Jan Berkvens is een
graag geziene gastpredikant in Twente.
 
Hun taken worden gecoördineerd in de landelijke taak
groep P,G en I: personeel, gemeenten en innovatie. Daar
naast heeft deze taakgroep enkele adviseurs (remonstrant
se vrijwilligers) die zich bezig houden met de regionalisering
van onze Broederschap. Gaandeweg zullen alle gemeen
ten namelijk deel uit gaan maken van een regio.
Als Twente zullen we waarschijnlijk bij de regio Noord-Oost
gaan horen, samen met o.a. Zwolle, Meppel en
Hoogeveen.
Dat betekent niet zozeer dat we ook meteen van alles
samen moeten gaan doen of dat we zelfs zouden moeten
fuseren. Het is meer de bedoeling dat gemeenten elkaar in
een regio makkelijker weten te vinden. En waar mogelijk
kun je dan delen in elkaars kennis en kunde. Bijvoorbeeld:
Als een predikant een leuke lezing heeft, kan zij/hij die in
meerdere gemeenten houden. Dat kost dan geen extra
voorbereidingstijd wat voor de predikant weer scheelt.
Andere predikanten doen hetzelfde, en zo is iedereen ge
holpen. Daarnaast lopen gemeenten vaak tegen vergelijk
bare problemen op, en dan kan het helpen om elkaars
ideeën voor oplossingen onderling te delen.
 
Een andere verandering die de CoZa aan het voorbereiden
is, is de bestuursstructuur. Omdat we als kerkgenootschap
aan het krimpen zijn, is het verstandig om te kijken of de
bestuursstructuur vereenvoudigd kan worden. Een wat
kleinere CoZa, wat minder landelijke bijeenkomsten, maar
toch een goede en verantwoorde besluitvorming waarbij
de leden uiteraard eindverantwoordelijke blijven, dat is de
kern van het plan. Met minder mensen toch goed werk
blijven leveren, in die geest. Op de komende AV van Bestuur
in juni zal hierover waarschijnlijk een voorstel ter besluitvor
ming voorgelegd worden.  
 
Zelf ben ik lid van de CoZa. Het leek me goed om u even bij
te praten over de huidige ontwikkelingen. Mocht u vragen
hebben of meer willen weten, dan hoor ik het graag.

Kirsten Slettenaar

Kring023 of kring Hengel023
 
Na de Kringenmarkt, die in de maand maart in de kerk
gehouden is en waarover in de Passant van april een
stukje staat, hebben zich enkele leden gemeld voor een
nieuw te vormen kring.
Een heel leuk en goed initiatief.
De groep is één keer bij elkaar geweest en ze hebben en
kele zaken op een rij gezet.
Bijeenkomen 1 x per 6 weken in de tuinzaal van de kerk,
geen boek bespreking, steeds een onderwerp behandelen
b.v. uit ADREM. De naam van de kring is nog niet definitief
heb ik begrepen.

Het is heel fijn dat dit na zo'n kringenmarkt zo snel is opge
pakt. Wij wensen kring023 of kring Hengel023 veel succes
met de start en de ontwikkeling van de kring.
Op dit moment is tot nadere informatie Jen van Gijssel
de contactpersoon van deze kring.
 
Namens de kerkenraad,
Simone van Donselaar.
 

Huub Oosterhuis 1933-2023
 
 
 
 
 
 

 

Op 9 april 2023 is Huub Oosterhuis overleden, een katholie
ke ex-priester. Voor velen in en buiten de Rooms-Katholieke
kerk een man door wiens woorden hun geloof is behouden.
Een man die inspirerende teksten schreef, waardoor veel
bijbelgedeelten een nieuwe betekenis kregen, waardoor
veel oud geloof weer nieuw werd. Een man door wie voor
velen de droom bleef leven in een steppe die zal bloeien.
En dat we op de paasdag zongen 'Dode, dode, sta op' –
laat dat een droom zijn!

Paul Kuiper
 

Op 9 april 2023 eindigde de Paasdienst
met het zingen van 'De steppe zal
bloeien', een prachtig lied met een
prachtige tekst van Huub Oosterhuis
op een prachtige melodie van Antoine
Oomen.
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Collectedoel mei en juni

Vluchtelingenhulp in Burkina Faso 

Burkina Faso, ooit een vreedzaam en democratisch  land
heeft sinds 2015 in toenemende mate te maken met inval
len vanuit Mali en Niger van islamitische terroristen die
banden hebben met Al-Qaida en de Islamitische Staats
groep(IS). Er zijn de afgelopen jaren tienduizenden mensen
gedood en ongeveer 2 miljoen mensen ontheemd. Langs
de grenzen maar ook dieper in het land worden plotseling
overvallen op dorpen en markten gepleegd door zwaarbe
wapende terroristen per motor. 

De mensen die deze aanvallen overleven, maar ook men
sen uit omringende dorpen vluchten naar andere delen
van het land.
Dat legt een enorme druk op de bevolking aldaar. 
In Boulsa, waar de stichting Hakuna Matata uit Enschede
o.a. actief is en samenwerkt met een lokale organisatie
Nasongdo wordt door deze organisatie maandelijks voed
sel uitgedeeld aan de vluchtelingen.
Voor deze voedselhulp vraagt de organisatie Nasongdo
om financiële steun.  
 
Uw gift kunt u ook rechtstreeks overmaken  op de rekening
van de diaconie:
NL50 INGB 000 36 97 924  onder vermelding van ‘Vluchte
lingen Burkina Faso’.
 
De diaconie

Zin in Zijn
 
Inmiddels hebben verschillende mensen uit de gemeente
kennis gemaakt met mijn boek dat onlangs is uitgegeven:
“Zin in Zijn”. Het leek me daarom een goed idee om de
gelegenheid te bieden over dit boek in gesprek te gaan.
Op donderdag 25 mei en 15 juni bent u om 11.00u van
harte welkom in de kerk.

Op de eerste bijeenkomst zal ik een korte inleiding houden
over het boek en komt in elk geval de paragraaf ‘Grond
onder de voeten’ aan de orde. Tijdens deze eerste bijeen
komst bepalen we samen wat er op de tweede ochtend
aan de orde zal komen.
Het is dus niet per se nodig om het hele boek gelezen te
hebben. Maar het is wel handig om in elk geval delen die
je interessant vindt voor te bereiden, zodat we daarover in
gesprek kunnen met elkaar. Vragen die opkomen naar
aanleiding van het lezen van het boek, zijn uiteraard ook
zeer welkom. Opgeven vooraf is niet nodig.
 
Graag tot ziens, Kirsten Slettenaar

uitdeling voedsel door organisatie Nasongdo
in Burkina Faso, nov. 2022
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Wilde bloemenweide
 
Ondanks de maartse buien, die op 25 maart over ons heen
kwamen, maakten we een start met onze wilde bloemen
weide. 
Plan A, om de grasveldjes om te spitten, bogen we demo
cratisch om naar plan B, dat beter bij onze fysieke gesteld
heid paste: 
Kort maaien, verticuteren, verarmen en inzaaien. 
Het verarmen geschiedt door het zaaien van de kleine ra
telaar, die op gras parasiteert. Nu kunnen we die pas in juni
zaaien, dus dat gaat dit jaar nog niet zoveel soelaas bieden.
Maar we houden het nauwlettend in de gaten.
Na de Ijsheiligen poot Christine het door haar voorgetrokken
zaaigoed in het veld en het inzaaien met wilde bloemen
mengsel is bij het verschijnen van deze Passant inmiddels
geschied.
De strook naast het veldje hebben we er gemakshalve maar
bijgetrokken, want er kwamen meer ideeën en zaad binnen
dan het veldje aan zou kunnen. 
Er werd een dode struik uitgespit, bloeiende heesters ge
plant, onkruid verwijderd en bodembedekkers verplaatst. 
We hopen dat het een weelderige strook wordt, waarin
bijen, hommels, vogels en insecten zich naar hartelust te
goed kunnen doen en waarin een diversiteit aan gemeen
teleden een aandeel in kan leveren. Want er is plaats voor
vele bloeiende planten , bollen en knollen. 
En mocht uw enthousiasme groot en de strook te klein
worden, dan hebben we achter het hek nog een strook in
de aanbieding, zodat ook het uitzicht vanuit de Ontmoe
tingsruimte een lust voor het oog wordt. 
De werkers van het eerste uur hebben er alvast veel plezier
in gehad. 
 
Roos Boonstra

Opzichtster Roos en haar werkers
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Twentse School voor Theologie
 
Voor Twentenaren geïnteresseerd in theologie is de Twent
se School voor Theologie opgericht.
Het doel van De Twentse School voor Theologie is om het
nadenken over belangwekkende theologische thema’s in
Twente een impuls te geven.

Twente en theologie zijn immers reeds lange tijd met elkaar
verbonden.
In de achtste eeuw kwam de Ierse missionaris Plechelmus
naar ons land en sindsdien is Twente een regio waar de
studie van theologie serieus is genomen.

De genegenheid voor deze studie vraagt echter om conti
nue herleving. Lezingen vinden in de regel plaats in het
Anglicaanse Saint Mary’s Chapel op landgoed Weldam,
Diepenheimseweg 102 in Markelo.
Meer informatie en aanmelden lezingen en andere activi
teiten via www.twentseschoolvoortheologie.nl
 
Dr. Matthijs Van Ittersum
bestuurslid Twentse School voor Theologie

GroenePreek-wedstrijd 2023
 
Nederlands Dagblad en GroeneKerken organiseren een
wedstrijd voor de beste groene preek van 2023. Het doel is
om theologen en voorgangers in kerken en christelijke ge
loofsgemeenschappen uit te dagen om te preken over
geloof en duurzaamheid.
 
Projectleider GroeneKerken Carla Dik-Faber: “De Bijbel staat
vol met teksten waarin we Gods liefde voor de schepping
ontdekken. Ook raakt duurzaamheid aan thema’s in het
hart van het christelijk geloof, zoals recht doen, leven van
genoeg en omzien naar kwetsbaren, aangezien juist
kwetsbaren de negatieve gevolgen van klimaatverande
ring nu al merken. Toch horen we deze onderwerpen nog
niet zo vaak terug in preken. En hoe doe je dat ook op een
juiste en aansprekende manier? Hoe kun je het appèl dat
de Bijbel op ons doet, toepassen in deze tijd? We hopen
dat veel prekers deze uitdaging willen aangaan!”
 
Een jury zal de ingezonden preken beoordelen op origina
liteit, bijbeluitleg, vertaling naar vandaag en retorische
aspecten. De juryleden zijn onder andere dominee Kees
van Ekris, bisschop Gerard de Korte en duurzaamheidsex
pert Annemarthe Westerbeek. Zij zullen twee winnaars kie
zen; één theoloog en één ‘lekenpreker’. Er is bewust geko
zen voor deze twee categorieën, omdat de organisatoren
iedereen die betrokken is op spreken in de kerk, geloof en
duurzaamheid willen aanmoedigen om mee te doen.
Dik-Faber: “Of je nu theologie gestudeerd hebt en regelma
tig op de kansel staat, of weinig preek-ervaring hebt: ieder
een die het christelijk geloof en een bijbelgedeelte als uit
gangspunten neemt, is van harte uitgenodigd om een
groene preek in te zenden.”
 
Meedoen met de GroenePreek-wedstrijd kan door je preek
als Word-document op te sturen naar groenepreek@nd.nl.
Inzenden kan tot en met 5 juni. De winnende preekteksten
worden begin september bekend gemaakt en gepubli
ceerd in het ND. De winnaars houden hun preek live in een
kerk op de eerste zondag van september. Voor meer infor
matie zie: www.groenekerken.nl/groenepreek.
Voor een interview met jurylid Kees van Ekris zie https://www.
nd.nl/geloof/geloof/1169229/schrijf-jij-de-beste-groene-preek-
als-ik-hoor-wat-ik-ook-al-i
 
Ida Wiersma, Protestantse kerken
namens de commissie Groene Kerken, 
 

St.Mary's Chapel in Weldam
© Joeke Pieters, via flickr
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Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven in een mailtje naar:
rgt.bloemen@kpnmail.nl

  Foto voorpagina

Foto achterpagina

Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,

vanaf 8.30 uur

 

Voorzitter: 
Agaath Muijsken(a.i.)

e-mail: agaath.cornel@gmail.com

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Heddy Hummelen

Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 
2de woensdag: 10 mei 2023
 

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

April 2023    

30 april Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

  Iris Kraak
Paul Kuiper
Vluchtelingenhulp in Burkina Faso

Johanna de Jong
Anneke Huising/
Ery Nijhuis

Mei 2023    

07 mei Ontmoetingsdienst met
Klaas van Twillert

Casper Suir

  Marga Jolij
Dennis Vallenduuk
Vluchtelingenhulp in Burkina Faso

Greetje Knol
Lieke van Hasselt/
Trijnie Lotgerink

14 mei Kirsten Slettenaar Roos Boonstra

  Toos Werner
Paul Kuiper
Vluchtelingenhulp in Burkina Faso

Roos Boonstra
Juke Touw /
Ina Kuiper

21 mei
RemDo,
na de dienst:
Potluck lunch

Greteke de Vries
-
Paul Kuiper
Tent of Nations

Gerrit Knol
Ineke Vervoort
Ery Nijhuis /
Anneke Huising

28 mei Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

Pinksteren Iris Kraak
Dennis Vallenduuk
Vluchtelingenhulp in Burkina Faso

Heddy Hummelen
Jen van Gijssel /
Gerrie de Boer

Juni 2023    

04 juni Corine Böhmers Roos Boonstra

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Vluchtelingenhulp in Burkina Faso

Johanna de Jong
Juke Touw /
Anne-Marie
Schimmelpenninck

Diensten   10.30 uur
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