
Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente 

Gemeente Twente

Datum: woensdag 08 november
Tijd: 16.30 - 19.00 uur
Opgave: uiterlijk zaterdag 4 november

bij Boudewine Bonebakker
mail: b.bonebakker@hetnet.nl; 

Agenda
 
Eten en Praten met ...
over kantelmomenten in levensverhalen

 

Datum: dinsdag 14 november
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Spreker: liturgiecommissie

'Onze' liturgie

 

Datum: donderdag 23 november 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Spreker: Kirsten Slettenaar

Levensverhalen en de Bijbel

 

Datum: woensdag 8 november, sluiting kopij
Datum: woensdag 22 november, verspreiding
Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant

 

Psalm 137
 
Op zoek naar minder of onbekende liederen dacht ik:
“Waarom geen psalm?” En zo kwam ik bij psalm 137, het
treurlied waar in de ballingschap het volk terug verlangde
naar vroeger. Maar toen ik de laatste strofe van die psalm
las, durfde ik dat niet aan. Daar moet een theoloog zich
maar eens aan wagen.
Toch liet het lied mij niet los en al helemaal niet toen ik lied
713 er naast legde: “Wij moeten Gode zingen”. En toen
verplaatste ik mij in een jongetje, ver van huis en haard.
 
Rotjongens zijn het. Altijd mij pesten omdat ik hun taal niet
spreek. Altijd mij plagen omdat ik een andere kleur heb dan
zij. Gelukkig heb ik mijn fluit mee kunnen nemen van thuis
en daar speel ik soms op. Als ik alleen ben.
Maar ze hebben me een keer betrapt en joelden:”Toe,
Japie, speel nog eens wat en zing nog eens zo'n liedje van
jou!” En hun ouders zijn al net zo. Laatst riepen ze mij na:
“Ha fluitje van een cent! Versta je ons al?”
Nou, het liefst zou ik mijn fluit op hun kop kapot slaan, maar
ja, wat schiet ik er mee op? Ik hang mijn fluit maar aan de
kapstok thuis.
Ach, waren we nog maar thuis!                                   Paul Kuiper
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Onder vreemden
 
Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.
 
Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.
 
En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht -
en droomt van hem en roept hem in de nacht.
 
Ik wacht u, Vader van de overwal.
                                                                           Ida Gerhardt.
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Gemeente Twente

Nadenken over je eigen uitvaart…
 
Veel mensen denken bij leven al geregeld na over hun
uitvaart. Allerlei keuzes kunnen stof tot nadenken geven,
zoals de vraag ‘begraven of cremeren’. Ook wordt vaak al
nagedacht over bepaalde elementen die niet mogen
ontbreken. Soms is dat een bepaald lied, de trouwtekst, of
juist een bekende uitvaartondernemer of een specifiek ie
mand die leiding geeft aan het afscheidsmoment.

In pastorale gesprekken over ‘wat iemand later wil’, is er iets
wat me steeds meer begint op te vallen. In zo’n gesprek
bespreken we de inhoudelijke invulling van de eigen uit
vaart. Van een dergelijk gesprek maak ik aantekeningen,
zodat ik goed weet wat de bedoeling is. Wat me opvalt is
dat de naasten hier vaak niets over te horen krijgen. Wan
neer het moment van overlijden dan daar is, gaan bijvoor
beeld de kinderen de uitvaart regelen zonder goed op de
hoogte te zijn van de wensen van pa of ma. Sterker nog: zij
weten ook niet dat ik daar wel informatie over heb. Vervol
gens word ik niet altijd tijdig geïnformeerd over een overlij
den, dus dan lopen er al snel zaken langs elkaar heen. Om
dit voor te zijn, hebben de contactleden visitekaartjes van
mij verspreid: familie kan mij op die manier makkelijk berei
ken.
Daarbij komt nog een ander belangrijk punt: veel kinderen
kunnen zich niet goed indenken welke rol de kerk speelde
in het leven van hun vader of moeder. Dat daar vriend
schappen zijn ontstaan, dat het een gevoel van ‘thuis’ gaf,
hoeveel iemand daar heeft gegeven en heeft ontvangen.
Dat betekent dat het ook makkelijk aan de aandacht kan
ontsnappen dat er gemeenteleden zijn die graag afscheid
willen nemen van de overledene. Zij willen graag bij de
uitvaart aanwezig zijn. Maar wanneer degenen die de uit
vaart regelen daar geen weet van hebben, kan er makke
lijk teleurstelling ontstaan. 

Dit artikel is dan ook bedoeld om u erop te attenderen hoe
belangrijk het is om goed aan te geven wat je ‘later’ wilt.
En denk daarbij niet alleen aan de praktische zaken, maar
vertel vooral waarom je iets wilt. Vertel waarom bepaalde
wensen belangrijk zijn voor jou en ook voor de mensen om
jou heen. 
Wanneer ik met een familie een afscheid aan het voorbe
reiden ben, geef ik altijd aan wat mijn uitgangspunt is. Ik
zeg dan: ‘Ik vind dat een afscheid moet passen bij de
overledene, dat het moet passen bij de mensen die af
scheid nemen, en het moet ook een beetje passen bij mij’.
Dit kader biedt ruimte om in elk geval een aantal wensen
van de overledene te respecteren, ook al passen ze minder
goed bij de afscheidnemers. Uitgangspunt is immers dat
we proberen om iedereen recht te doen. Meer nog: dit
kader geeft vaak een verdieping: want door ook te doen
wat past bij de overledene, hebben nabestaanden het
gevoel dat ze ook echt afscheid nemen van die persoon in
plaats van dat ze alleen vormgeven aan hun eigen verdriet
en herinneringen. 
Kirsten Slettenaar

Kerkenraadspraat
 
Wat waren we blij met de grote opkomst en betrokkenheid
van leden en vrienden van onze Remonstrantse Gemeente
Twente op de ALV van 14 oktober. 44 aanwezigen en 11
berichten van verhindering.
 
Dit wordt geen uitgebreid verslag van deze vergadering,
maar slechts een schets van de sfeer.
We zaten in een grote kring en de opening van Kirsten
Slettenaar zette de toon. Uit het boek ‘Tegen de zon inkijken’
van Irving D. Yalom citeerde zij onder andere: ‘Zelfbewustzijn
is een schitterend geschenk, een schat die even kostbaar
is als het leven zelf. Het maakt ons tot mens. Maar we beta
len er een hoge prijs voor: de wond van de sterfelijkheid.
Ons bestaan wordt overschaduwd door het besef dat we
zullen groeien en gedijen en onafwendbaar zullen we ver
welken en sterven’. Hoe toepasselijk voor onze gemeente,
die een prachtige groei en bloei heeft doorgemaakt en
waarvan nu 75% uit 75+ bestaat.
Daarna zongen we staande, lied 277: ‘Die ons voor het licht
gemaakt hebt’.
 
Agaath Muijsken leidde de vergadering. Vragen en zorgen
werden geuit en geïnventariseerd. Een deel van de vragen
kon beantwoord worden, een deel ook wordt meegeno
men naar de Werkgroep.
 
Als kerkenraad hadden wij onze hoop gevestigd dat er zich
drie mensen zouden melden om plaats te nemen in een
werkgroep. Een werkgroep die op zoek gaat naar de meest
passende oplossing voor ons. Het werden er maar liefst
acht. Voordat ze de zaal verlieten was de datum voor de
eerste vergadering vastgesteld.
 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit
meer dooft….’ Dat prachtige Taizé lied zongen we tot slot.
We houden u via een nieuwsbrief op de hoogte van de
eerste uitkomsten, want alhoewel voor 2024 alle preekbeur
ten al vastliggen, er een mooi programma en vele activitei
ten op ons wachten, moeten er nog veel praktische zaken
worden geregeld en taken worden verdeeld.
 
Roos Boonstra
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Van de Liturgiecommissie

Hoe is onze liturgie tot stand gekomen en waarom?

Wij gaan een poging doen deze vraag te beantwoorden
tijdens een 'wandeling' langs liturgieën uit onze en andere
tradities.
De remonstrantse liturgie heet tamelijk sober te zijn. Andere
tradities variëren van uiterst sober tot prachtig uitbundig.
Ook eventuele andere culturen zijn wellicht van invloed
geweest op onze liturgie.
Graag willen wij hierover van gedachten wisselen met onze
gespreksleider Berend Borger. 

Berend Borger was voorheen predikant van de protestant
se gemeente Amersfoort en is sinds enkele jaren remon
strants predikant in Groningen. Tijdens zijn studie aan het
Remonstrants Seminarium heeft hij zich verdiept in de re
monstrantse liturgie en het ontstaan daarvan. Hij wil graag
zijn kennis en inzichten met ons delen in een hopelijk inter
actieve middag.
 
Even alles op de rij:
Datum:   dinsdag 14 november
Tijd         14.30 – 16.30 uur
Gastspreker: Berend Borger
Plaats:    Tuinkamer van
               de Remonstrantse Kerk,
               Woltersweg 11, Hengelo

Vanzelfsprekend staan de koffie en de thee klaar. Wij hopen
op een mooie opkomst.
Namens de liturgiecommissie, 
Nel Korstanje

Digitaal collecteren

De eerste collecten via Givt komen binnen. Hoe werkt het?
•   Maak een account aan in de Givt App.
•   Log in voor een collecte-gift.
•   Hou je telefoon of tablet vlakbij de bluetooth-ontvan

ger in het collectebakje   in de ontmoetingszaal in de
kerk.

•   'Hoeveel wil je geven?
•   Klik op 'Collecte toevoegen'
•   Vul een bedrag in voor de 1ste collecte: Speciaal doel

van onze gemeente;
•   Vul een bedrag in voor de 2de collecte: onze eigen

gemeente.
•   Volg daarna de instructies op het scherm.

Geven via de app in “Kerkdienst gemist” kan ook:
•   Zoek in “Kerken” de Remonstrantse Gemeente Twente
•   Klik op het Givt logo rechtsonder op het scherm;
•   Volg bovenstaande stappen van de Givt app.

De giften worden enkele dagen later van uw bankrekening
afgeschreven.
NB. De gever geeft anoniem, gelijk aan uw gift in contanten!

Hou uw giften bij via Givt menu in “Giften overzicht”.
De Givt App heeft veel meer mogelijkheden voor giften zoals
Goede doelen en Acties.
Probeer één en ander rustig thuis uit. Maak het u eigen.

De contante collecte blijft gewoon bestaan en is aan het
einde van de dienst.

Jan van Gijssel
 

Collecterooster november 2023
 
Inloophuis Hengelo.
Het is dichtbij, laagdrempelig en draait volledig op vrijwilli
gers. Elke werkdag is er 's middags vrije inloop en ook op
zondagavond. Iedereen is welkom voor een beetje gezel
ligheid en aanspraak. Geregeld wordt dan een gratis
maaltijd verstrekt.
Mocht u dit mooie doel willen steunen dan is het handig
om te weten dat zij het ANBI-keurmerk hebben zodat uw gift
aftrekbaar is voor de belasting.
Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van
de diaconie: Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente
rek.nr. NL50 INGB 0003 6979 24 onder vermelding van
'Inloophuis Hengelo'.

Van harte aanbevolen,
De diaconie 

03 sept. Inloophuis Hengelo €    76,95

10 sept. Inloophuis Hengelo €  140,15

24 sept. Inloophuis Hengelo €    73,40

Collecte opbrengsten
 

 

© Anastasia Borisova
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Eten en praten met…
over persoonlijke levensverhalen
 
Tijdens de startzondag bleek hoe zeer persoonlijke levens
verhalen ons raken en verbinden. Op de tweede bijeen
komst over het najaarsthema praten wij in groepen en
plenair over kantelmomenten in onze levens.
Lucas Goldsteen (de kok van de startzondag) zorgt voor
een heerlijke broodmaaltijd.
 
Datum:    woensdag 8 november
Tijd:        16.30-19.00
Kosten:   7 Euro (s.v.p. contant meenemen)
Aanmelding uiterlijk zaterdag 4 november 
bij Boudewine Bonebakker (b.bonebakker@hetnet.nl).

Personalia
 
Nieuw binnen gekomen vriend, via Landelijke website:
  
Mevrouw Geke Dekens in Hengelo.
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Gemeente Twente

  Foto voorpagina

Foto achterpagina

Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, 

vanaf 8.30 uur

 

Voorzitter: 
Jen van Gijssel (a.i.)

e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Heddy Hummelen

Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 08 november 2023
 

Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

Oktober 2023    

29 okt. Foeke Knoppers Casper Suir

  Toos Werner
Dennis Vallenduuk
Inloophuis Hengelo

Heddy Hummelen
Lieke van Hasselt /
Ina Kuiper

November 2023    

05 nov. Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

GedachteniszondagMarga Jolij
Paul Kuiper
Inloophuis Hengelo

Ineke Vervoort
Jen van Gijssel /
Thea Reerink

12 nov. Jan van Belle, Gersloot (Fr) Gerrit Knol

  Nel Korstanje
Paul Kuiper
Inloophuis Hengelo

Els du Rieu
Willemien Huizinga
/ Ery Nijhuis
 

19 nov. Wietske Tinga-Bosma Groningen Roos Boonstra

RemDo -
Dennis Vallenduuk
Tent of Nations

Juke Touw
Juke Touw /
Ina Kuiper

26 nov. Kirsten Slettenaar Casper Suir

  Iris Kraak
Paul Kuiper
Inloophuis Hengelo

Heddy Hummelen
Anneke Huising /
Lieke van Hasselt

December 2023    

03 dec. Johan Goud Greetje Knol

1ste Advent Toos Werner
Dennis Vallenduuk
Inloophuis Hengelo

Johanna de Jong
Willemien Huizinga
/ Cornelijne
Bieringa

10 dec. Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

2de Advent Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Inloophuis Hengelo

Boudewine
Bonebakker
Jen van Gijssel /
Thea Reerink

Diensten   10.30 uur
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