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Datum: zondag 24 december
Tijd: 19.30 uur
Spreker: liturgiecommissie, zie pag. 3

Agenda
 
Kerstavond, 19.30 uur

 

Datum: maandag 25 december
Tijd: 10.30 uur
Spreker: Kirsten Slettenaar

Kerstmis, 10.30 uur

 

Datum: 1 ste woensdag 6 december,
sluiting kopij

Datum: 3de woensdag 20 december,
verspreiding

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant

 

Een teken
 
Voor het eerst mocht ik met mijn vader mee de nacht in om
bij de schapen te waken. Spannend!
Mijn vader vertelde dat er eigenlijk niks spannends aan was,
je moest gewoon wakker blijven en opletten.
Maar die nacht gebeurde er iets vreemds. Ik was natuurlijk
toch in slaap gevallen, maar plotseling was er een hoop
lawaai om mij heen. Mijn vader en de andere herders waren
druk aan het praten. Ze hadden iets meegemaakt wat ze
nog nooit eerder beleefd hadden. Voor hun gevoel was het
plotseling heel licht geworden en ze hadden van alles ge
zien en gehoord. 
“Heb jij niks gezien of gehoord?” vroeg mijn vader. Maar ja,
ik was in slaap gevallen. Met zijn allen zijn we op pad ge
gaan, het was gelukkig een heldere nacht. Maar waar
hadden ze het toch over? Ik droomde dat ik allemaal
stemmen hoorde, zei de ene herder. En ik zag een licht dat
ik nog nooit eerder had gezien. “Maar wat hoorde je dan?”,
vroeg ik. Hij zei dat hij hoorde roepen dat de Heiland gebo
ren was, namelijk Christus. En ze hadden ook een teken
gekregen: jullie zullen een pasgeboren kind vinden! Nou,
dat was me wat! We zijn op zoek gegaan en vonden inder
daad  een stal waar we een kind hoorden huilen. Wij er
heen en jawel – we zagen een jonge moeder, een blije
vader en in een voerbak lag het kind!
Op de terugweg – we moesten natuurlijk wel weer naar de
schapen toe –  kon ik bijna niet geloven wat ik had gezien:
een huilende baby! Maar ik dacht wel bij mezelf: “Tjonge,
als je in deze tijd met al die Romeinen in ons land, zo  blij
kunt zijn met een pasgeboren kind, dan is er nog hoop”.
Paul Kuiper

Hoop
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat.
 
Anonieme dichter
geinspireerd door de 
Tsjechische politicus en schrijver Vaclav Havel
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Kerkenraadspraat

In de nieuwsbrief die u begin november van ons ontving,
heeft u reeds vernomen van het aanbod van Agaath
Muijsken en Cor Langen om in duoverband het voorzitter
schap in 2024 op zich te nemen. En dat ook Ada Douwes
Dekker nog een jaar de functie van secretaris wil vervul
len. Waar mogelijk proberen we onze taken te verlichten.
Zo komt er dit jaar geen uitgebreid jaarverslag en zal Ada
niet alle kerkenraadsvergaderingen bijwonen. Als zij er niet
is maakt Kirsten Slettenaar een beknopt verslag van de
vergadering. Simone van Donselaar -centraal Contactlid-
blijft voor ons het Cortège rooster maken. Inmiddels heeft
zich een poule van 10 mensen opgegeven om Cortège
dienst te doen, wat voor ons een aanzienlijk verlichting
betekent.

Terwijl de werkgroep ‘Toekomst-ontwikkelingen’ zich heeft
opgesplitst in 5 subgroepen, om zo elk een onderwerp te
onderzoeken, houdt de Kerkenraad de lopende zaken in
gang.
Voor 2024 zijn alle diensten ingevuld, maar ook voor 2025
moeten reeds predikanten gevraagd worden. Daar is Jen
van Gijssel, naast haar penningmeesterschap druk mee.
We hebben besloten dat zij voor het eerste deel van 2025
ook gastpredikanten benadert, maar voor het tweede
deel voorlopig uitsluitend de preekbeurten van Kirsten in zal
vullen.

We kijken terug op een mooie, voor velen van ons emotio
nele Gedachtenisdienst, waarin wij naast de leden en
vrienden die ons ontvielen, ook onze eigen dierbaren her
dachten.
Met elkaar rond de tafel, die zich vulde met licht. De can
torij zong onder leiding van Kirsten en werd begeleid door
Boudewine Bonebakker. Een grote mand vol rode rozen
stond op het podium; we kregen er elk een mee naar huis.
En zo nadert het eind van het kerkelijk jaar en gaan we
langzaam op weg naar Advent.

Roos Boonstra

Nieuws Werkgroep “Levensduur Re
monstrantse Gemeente Twente.
 
Tijdens de ALV van 14 oktober 2023 is het toekomstperspec
tief van onze Gemeente aan de orde gesteld. Voor verdere
informatie over deze vergadering verwijs ik naar de uitnodi
ging en de notulen hiervan.
Tijdens deze bijeenkomst is er een werkgroep opgericht om
de mogelijkheden en beperkingen voor de komende tijd te
analyseren en te komen tot een voorstel hierover. 
Onderwerp van analyse en advisering zijn:

1. Mogelijke samenwerking met anderen;
2. Extensivering van taken;
3. Functie en voortbestaan kerkgebouw;
4. Financiën;
5. Werkgeverschap.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Paul Janse,
Bärbel Dörbeck, Hanneke Vrijburcht, Sybren Bouwsma,
Onno Bordes, Grace Roos, Marcel Roelofs,
Liesbeth Fockema Andreae, Kirsten Slettenaar, Agaat
Muijsken, Cor Langen.
Op 27 oktober 2023 is deze werkgroep voor de eerste keer
bij elkaar geweest. Er zijn afspraken
 gemaakt over de werkwijze en taakverdeling. In hoofdlijnen
ziet dit er als volgt uit:

1. analyseren van problemen;
2. wat zijn oplossingsrichtingen?
3. maken van keuzes, stellen van prioriteiten;
4. plan van uitvoering;
5. rapportage.

Er zal gebruik worden gemaakt van beschikbaar  materiaal,
zoals de notities uit eerdere bijeenkomsten over dit onder
werp. 
Reacties van leden en vrienden zijn uiteraard ten allen tijde
welkom, we hebben nog geen afspraken gemaakt over
een ‘postbus’, maar ik ga ervan uit, dat u ons (de werk
groepleden) weet te vinden en te benaderen.
Uiteraard zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden
van de vorderingen van de werkgroep, via berichten in
'Passant' en in (extra) ledenvergaderingen.
Op 12 januari 2024 is de volgende bijeenkomst van de
werkgroep. In de tussentijd wordt er in kleine subgroepen
gewerkt aan onderdelen van deze belangrijke materie.
Wij hopen te kunnen bijdragen aan een toekomstbesten
dige organisatie, waarmee wij kunnen voorzien in de be
hoeften van onze leden en vrienden.
 
Liesbeth Fockema Andreae

Personalia
 
Overleden:
 
08 november 2023 te Hengelo: Leo Schenck,
91 jaar, lid van onze Gemeente,
van 1969 - 1974 predikant van onze Gemeente.
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Omzien naar elkaar
 
 
 

Jaren geleden, bij een opleiding voor pastorale gespreks
voering, vertelde de docent iets wat me is bijgebleven. Hij
zei: “de enige hulpverlener die je kunt benaderen zonder
hulpvraag, is de dominee”. (in die tijd bestonden kerkelijk
werkers nog amper. Maar dit geldt voor hen natuurlijk net
zo goed). Want bij wie je ook aanklopt: de huisarts, een
psycholoog, je fysiotherapeut, allemaal willen ze weten
waar je voor komt. Welke vraag je hebt, waar ze je voor
kunnen behandelen. Bij een dominee of kerkelijk werker
hoeft dat allemaal niet. Sterker nog: zij kunnen gewoon op
bezoek gaan bij iemand en vragen: “hoe is het met je?”

Nu valt het me op, dat er in de praktijk sprake lijkt te zijn van
een vreemde omkering. Het verbaast me namelijk wel eens
hoe weinig er aan mij of aan Klaas wordt gevraagd om
eens langs te komen. Daarop doorvragend heb ik ontdekt
dat veel mensen het idee hebben dat ze eerst een hulp
vraag moeten hebben voordat ze gaan bellen. Dat er een
duidelijke levensvraag moet zijn, of een plotselinge ziekte,
en dat je dan pas mag bellen (of appen of mailen of via
een contactlid vragen of er iemand langs wil komen). 
Daarom, voor de helderheid: je kunt mij of Klaas benaderen
voor een goed gesprek, om je te helpen woorden te geven
aan iets waar je mee zit, wanneer levensvragen zich aan
dienen, of om bijvoorbeeld eens door te praten wat er al
lemaal in je gebeurt nu je ouder wordt. 
Wij weten niet wanneer zulke momenten zich aandienen.
Dus: laat het weten!
 
Kirsten Slettenaar
 

Zondag 24 december 2023

Het gebeurt niet elk jaar dat de 4e adventszondag op 24
december valt, maar dit jaar wel. Dat zou betekenen: op
zondagmorgen 24 december een kerkdienst en 's avonds
een kerstavonddienst en op maandagmorgen 25 decem
ber 1e kerstdag de kerstdienst. Dat zou teveel gevraagd
zijn. Daarom heeft de liturgiecommissie voor de kerstavond
dienst op 24 december gekozen. Er is dus zondagmor
gen géén kerkdienst.

De liturgiecommissie zorgt voor de inhoud van deze
kerstavonddienst. Dat wordt een kerstavond in de sfeer
van de ontmoetingsdiensten in de zomer, of liever een
ontmoetingsdienst in de sfeer van de kerstavond. Het wordt
een dienst met muziek, samenzang, gedichten en verhalen.
De dienst begint om 19.30 uur en na afloop staat er een
kerstdrankje klaar.

De liturgiecommissie

Collectedoel: Bloemendienst
 
De collectes in de kerstdienst en de nieuwjaarsdienst 
zullen dit jaar bestemd zijn voor de bloemendienst van de
gemeente. (t/m 17 dec. : collectedoel: Inloophuis Hengelo)
Elke week staat er weer een fraai bloemen arrangement.
Dit wordt verzorgd door een groep dames die daarvoor een
klein bedrag krijgen. Met veel creativiteit en vaak aange
vuld uit eigen tuin wordt dit met zorg en aandacht samen
gesteld. In de dienst wordt bekend gemaakt voor wie de
bloemen zijn bestemd en dat kan een verjaardag zijn, een
huwelijksfeest of een attentie in moeilijke omstandigheden.
 

Kerstkaart 2023
 
De kerstkaart die u bij deze Passant aantreft, is het resultaat
van een bijzonder proces.
Zonder duidelijk beeld van het eindproduct voor ogen ging
een aantal mensen creatief aan de slag met papier, verf
en diverse soorten textiel. Elkaar ontmoeten door samen
bezig te zijn, was het primaire doel. 
Inspiratiebron was ‘De mantel der liefde’ verbeeld in een
patroon voor de mantel van Jozef. 
Dat gaf veel vrijheid. Daarna zochten we naar een vorm die
bij Advent zou passen. 
Beelden als ster, adventskrans of kerstbal passeerden de
revue. In een veelvoud van driehoeken en ruiten vonden
we de oplossing om de diversiteit aan onderdelen tot zijn
recht te laten komen.
De tekst, die al in de zomer na de introductie van het thema
Levensverhalen opborrelde, bleek zeer toepasselijk. Met
‘open hart en open handen’ gingen we het proces in. ‘Met
aandacht voor al wat is’ ontstond het eindproduct. 
Met ‘Geroepen om te leven.. ‘ begint de tekst, maar het kan
evengoed de slotzin zijn. 
Zomaar een gedachte om deze Advent, tijd van bezinning
en verwachting, bij stil te staan. 
Roos Boonstra

Dit wordt altijd zeer gewaardeerd door
de ontvanger van de bloemen. Bloe
men krijgen uit de kerk heeft iets speci
aals, er is aan je gedacht, je hoort er
bij. Laat uw waardering blijken voor dit
simpele gebaar maar van zoveel
waarde. Rekeningnummer van de
Diaconie: NL50 INGB 0003 6979 24
o.v.m. Bloemendienst
De diaconie
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Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, 

vanaf 8.30 uur

 

Voorzitter: 
Jen van Gijssel (a.i.)

e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Heddy Hummelen

Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 06 !! december
2023
 

Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

November 2023    

26 nov. Kirsten Slettenaar Casper Suir

Viering van Brood
en Wijn

Iris Kraak
Paul Kuiper
Collecte: Inloophuis Hengelo

Heddy Hummelen
Anneke Huising /
Lieke van Hasselt

December 2023    

03 dec. Johan Goud Greetje Knol

1ste Advent Toos Werner
Dennis Vallenduuk
Collecte: Inloophuis Hengelo

Johanna de Jong
Willemien Huizinga
/ Cornelijne
Bieringa

10 dec. Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

2de Advent Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Collecte: Inloophuis Hengelo

Boudewine
Bonebakker
Jen van Gijssel

17 dec. Jan Berkvens, Amsterdam Jan van Gijssel

3de Advent Marga Jolij
Paul Kuiper
Collecte: Inloophuis Hengelo

Roos Boonstra
Juke Touw / Ery
Nijhuis

zondag 24 dec.
19.30 uur
Kerstavond
 

Liturgiecommissie 
Iris Kraak
Paul Kuiper
Collecte: Bloemendienst

Casper Suir
Greetje Knol
Ina Kuiper

maandag 25 dec. 
Kerstmis

Kirsten Slettenaar
Iris Kraak
Paul Kuiper
Collecte: Bloemendienst

Gerrit Knol
Greetje Knol
Willemien Huizinga

31 dec. Egbert van Houwelingen, Enschede
Toos Werner
Collecte: Bloemendienst

Greetje Knol
Ineke Vervoort
Jen van Gijssel

Diensten   10.30 uur
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