
Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente 

Gemeente Twente

Datum: zondag 04 februari
Tijd: 10.30 uur
Voorganger: Kirsten Slettenaar
Plaats: Remonstrantse kerk,

Woltersweg 11 Hengelo

Agenda
 
Gezamelijke dienst met VVG Almelo

 

Datum: woensdag 21 februari;
NB dus niet op 31 januari

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Spreker: Cor Langen

'Nalatenschap'

 

Datum: woensdag 14 februari,
sluiting kopij inleveren

Datum: woensdag 28 februari,
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant

 

Abraham en de mosterd
 
In een vorige Passant schreef ik over psalm 137. Daarin
zeggen de ballingen in Babel: “Droef zaten wij aan Babylons
rivieren en hingen aan de wilgen onze lieren”, want ze
weigerden te zingen en te spelen in opdracht van hun
onderdrukkers. En daaraan danken wij nu nog steeds die
mooie uitdrukking als je het opgeeft iets te doen.
 
Zo hebben we nog wel meer uitdrukkingen aan de bijbel
ontleend. Denk aan Mordechai onder vergelijkbare om
standigheden. Hij 'zit in zak en as'. In de Statenvertaling als
volgt beschreven: "Als Mordechai wist al watter geschiet
was, so verscheurde Mordechai sijne kleederen, ende hy
trock eenen sack aen met assche”.
Maar in Genesis kun je al bij de 'pakken gaan neerzitten':
een ezel aan weerszijden beladen met een zwaar pak, gaat
even uitrusten en bij de pakken neerzitten. En daar staat
ook (Genesis 49:14): “Issaschar is een ezel met sterke
beenderen, die tussen twee lasten ligt”.
 
Nog even terug naar de lier aan de wilgen. In lied 713 vers
4 staat: “De lier hing aan de wilgen, misericordia”. Geheim
taal natuurlijk voor wie het Kerklatijn niet dagelijks gebruikt.
De vertaling van misericordia is zo ongeveer: barmhartig
heid. Maar er bestaat ook een misericordia. Stel je voor dat
je monnik bent en je moet tijdens het morgengebed – de
metten – lang staan tijdens de koorzang. Dan is het heel fijn
dat er onder de klapstoelen een plankje zit waar je een
beetje op kunt steunen. En zo'n plankje heet een
misericordia!
Ik kan me zo voorstellen dat een monnik wel eens denkt: “Ik
hoop dat de voorganger korte metten maakt”.
 
Maar 'waar haalde Abraham de mosterd'? Ooit was de
uitdrukking 'Waar Abraham de mutsaard haalt'. Maar ja,
wat was een mutsaard? De mutsaard is in de loop der tijd
verhaspelt in de mosterd, want mosterd kennen we. En die
mutsaard? Dat is een takkenbos en Abraham wist waar hij
die vandaan haalde!
 
Paul Kuiper
 
 

knotwilgen
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Kerkenraadspraat
 
Op 8 januari was onze eerste kerkenraadsvergadering van
2024.
Ada was afwezig, maar verder waren we voltallig. Met
Agaath als voorzitter en Cor als vice-voorzitter. Een mooie
start, zou je denken, ware het niet dat Agaath ons allen die
ochtend telefonisch had geïnformeerd over de nieuwe
uitdaging die ons als gemeente te wachten staat; zodat we
dat bericht eerst op ons konden laten inwerken; in de hoop
er tijdens de vergadering rationeel mee om te kunnen
gaan.
Agaath opende met een gedicht van Vasalis: 'Als daar
muziek voor is'. Eenvoudig op te zoeken op internet, wat ik
dan ook deed, om die fragmenten die me raakten inspira
tie voor dit stukje te kunnen laten zijn. ‘Voor oude mensen,
die nog krachtig zijn en omgeploegd met lange voren’ ….
‘die bezaten en verloren’ … ‘en als er Wijsheid is, wil ik die
zien, wil ik die horen’…
Kirsten kreeg als eerste het woord om ons mee te nemen in
haar besluit. En bij de rondvraag deelden we op verzoek
van Kirsten onze eerste emoties, die dat besluit bij ons had
opgeroepen. En daartussendoor werkten we de agenda af
en probeerden we de problemen die op ons af komen vast
in kaart te brengen.

De vergaderfrequentie krikten we van de voorgenomen
‘eens in de zes weken’ maar weer omhoog naar een keer
per maand. Voor het aanbrengen van een nieuwe deklaag
op de voormalige kosterswoning zijn we met de firma
Kamphuis in zee gegaan. Offerte is binnen en de opdracht
gegeven. Uitvoering in april of mogelijk maart. Ook het
overlagen van de laagbouw van de kerk wordt door
Kamphuis uitgevoerd. Ook zo snel mogelijk, maar het
wachten is wel op een droge periode. Ondertussen is de
Tuinzaal weer heropend, lanceert de pogrammacommissie
haar nieuwe thema ‘Nalatenschap’ en hebben we vele
mooie diensten voor de boeg.
Dat is onze start van 2024.
Laten we er met elkaar, in ons gemeentezijn, een Goed Jaar
van maken.
Roos Boonstra
NB: Bij deze Passant treft u de brief 'Kerkbalans' aan!  

In memoriam Leo Schenck
 
Leo overleed op 8 november 2023. Hij was 91 jaar.
Toen wij in Hengelo kwamen wonen, eind 1969, was Leo
hier predikant. Een paar jaar daarvoor was hij bij de Remon
strantse Gemeente Twente benoemd, na zijn vorige ge
meente in Sommelsdijk.
 
Ik heb hem als predikant hier maar een paar jaar meege
maakt.
Hij bleef, na zijn vertrek uit onze gemeente, in Twente, maar
nu in de hoedanigheid van ziekenhuispastor. Zonder dat ze
dat van elkaar wisten, werden Leo en zijn voorganger ds.
Bieringa in deze gemeente, beiden benoemd tot zieken
huispastor in Enschede. Ieder met één van de twee zieken
huizen onder zijn hoede. Beiden wensten uitdrukkelijk hun
werk te doen vanuit de gemeente. Toen zij hun ervaringen
met ons deelden, bleek hoe verschillend hun aanpak van
dit werk was.
 
Leo bleef al die tijd zeer betrokken bij de Remonstrantse
Gemeente Twente. Hij heeft er o.m. veel betekend voor de
muziek: hij was jarenlang organist. Zelf speelde hij klavecim
bel en dirigeerde het Twickelensemble waarin ook Erika
meespeelde als dwarsfluitiste. Ook in de gemeente was zijn
muzikale inbreng groot. Niet alleen de muziek zelf, maar ook
wist hij het huidige orgel, afkomstig uit het ziekenhuis van
Enschede, voor de gemeente te bemachtigen: sindsdien
het Schenck-orgel geheten. En iedere zondag zingen we
het Onze Vader, zoals dat door Leo op muziek is gezet.
 
Leo was een innemend mens met een groot gevoel voor
humor.
Hij was zeer vasthoudend als hij ervan overtuigd was dat
iets wel of niet moest gebeuren. Ik herinner me zijn pleidooi
voor het behoud van de naam (Remonstrantse) Broeder
schap, in een tijd waarin het feminisme hoogtij vierde. En
zijn vasthoudende actie om de bomen in De Grundellaan
te behouden. Ze zijn inderdaad nooit gekapt en daar ge
nieten wij nog steeds van als we de kerk bezoeken.
 
Na zijn emeritaat heeft Leo nog lang het Twickelensemble
geleid. Totdat dat niet meer ging als gevolg van een toe
nemend zeer pijnlijke rugaandoening. Erika werd steeds
meer de mantelzorger, totdat ook dat niet meer ging en
Leo voor verpleging verhuisde naar verpleeghuis 'Het
Woolde' in Hengelo. Dit tot verdriet van beiden. Na een paar
jaar verhuisde ook Erika daarheen. Wel op een aparte
kamer.
Leo is daar op 91-jarige leeftijd vredig ingeslapen.
 
We wensen Erika en hun kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met
dit grote verlies.
 
Like Wols

Mededeling
Greet van Ter Tholen – den Adel is op 19 december 2023
overleden in Heiloo; ze is 104 jaar geworden. Greet was
jarenlang actief in en betrokken bij onze gemeente.
Zij woonde in Haaksbergen en is later verhuisd naar Heiloo.

Personalia
Nieuwe vriend:

•   Dhr. W. (Wim) Wols,
Lansinkweg 55, 7553 AH Hengelo

Verhuisd:
•   Mevr. C.J. (Biene) van Royen

Villa Meijling
Stationsstraat 74, 7622 LZ Borne.
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Programmacommissie
Nalatenschap
 
Op 21 februari 2024, van 14.00 tot 16.00 uur, organiseert
de programmacommissie een bijeenkomst over het thema
‘immaterieel nalatenschap’ (dus niet op 31 januari). Wij
starten met een concreet voorbeeld over de nalatenschap
van een van onze leden. Er ligt een verrassende verbinding
met het najaarsthema over levensverhalen. Daarnaast een
voorbeeld van wat wij gezamenlijk kunnen doen voor ons
nageslacht. Het cultureel erfgoed hoort natuurlijk ook bij
ons gezamenlijk nalatenschap. U hoort en ziet drie voorbeel
den van muzikaal en cultureel erfgoed geselecteerd door
de Unesco.
Wij sluiten af met een prangende vraag: waarom verande
ren wij schadelijk gedrag niet wanneer wij de toekomstige
generatie een goed leven gunnen? Er is voldoende ruimte
voor een nagesprek. In de twee volgende bijeenkomsten
leggen wij verbindingen met het religieuze- en ons persoon
lijk nalatenschap.
De programmacommissie, Cor Langen

Gezamenlijk collectedoel DoRem
2024
 
‘De een zijn dood …’
U denkt het vervolg te weten, maar in dit geval is het ‘…
ontneemt de ander zijn brood’.
Vijf jaar geleden leidde een beroep op de Doopsgezinde
Gemeente Twente tot het instellen van een Diaconaal
Asielfonds voor twee jonge vluchtelingen die letterlijk op
onze weg kwamen. Dit betekende vooral dat ze een ‘mens
waardig’ bestaan hadden toen zij door omstandigheden
geheel op onze ondersteuning aangewezen raakten.
Het asielfonds ontving voldoende bijdragen uit collectes en
geoormerkte giften. Maar onder de ons ontvallen gemeen
teleden waren veel grote gevers.
Toen we met het asielfonds begonnen, hoopten we dat het
voor een bepaalde periode zou zijn. We hebben veel ge
daan om hen een rechtvaardiger lot te bezorgen, maar
ondanks (juridische) inspanningen is dit nog niet bereikt.
 
Eén van beide (mannen inmiddels) ervaart geregeld stress
of depressieve gevoelens. Hij mag niet werken, geen oplei
ding volgen en is onverzekerd. Hij is door de IND afgewezen,
maar kan niet uitgezet worden. Soms zou hij dat willen: liever
de oorlog in Soedan, dan dit uitzichtloos bestaan. Zonder
papieren als kind in Soedan achtergelaten is hij zijn hele
leven al ongedocumenteerd. Hij woont bij iemand maar
moet meebetalen aan de huur. Wij verzorgen een maand
geld voor o.a. voeding, kleding.
Voor de ander is na 3,5 jaar voorbereiding eind 2021 een
nieuwe procedure gestart op basis van alsnog verkregen
bewijzen. Deze jongeman ‘kost’ ons minder omdat hij
doorgaans bij één van onze gemeenteleden woont,
waardoor hij veel contacten binnen de gemeente heeft.
Beide zijn meer of minder aangewezen op liefdadigheid,
geen fijn woord. Maar wie (bijna) niets mag is domweg
afhankelijk van anderen. Voor ons voelt het als een mense
lijke (christen)plicht om deze twee te blijven helpen.
Doopsgezind predikante ds. Leignes Bakhoven zei op de
vraag waarom ze onderduikers had verborgen in haar
Bornse pastorie: ‘Het kwam op mijn pad’. Deze beide jon
gemannen kwamen op óns pad.
 
Na Tent of Nations (afgelopen collectedoel in de gezamen
lijke RemDo-diensten) kiezen we in 2024 (één jaar) voor het
Diaconaal Asielfonds. We hopen dat u dit doel ruimhartig 
wilt steunen. Wilt u buiten de collectes om een (periodieke)
gift doen, dan graag t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
Twente (o.v.v. ‘Asielfonds’) op NL52 INGB 0001 0065 26.
Uiteraard gaat het om giften aan een ANBI-instelling.
Van harte bij u aanbevolen!
 

05 nov. Inloophuis Hengelo €   116,80

12 nov. Inloophuis Hengelo €    43,20

19 nov. Tent of Nations €   118,00

26 nov. Inloophuis Hengelo €    69,15

03 dec. Inloophuis Hengelo €    65,75

10 dec. Inloophuis Hengelo €    19,20

17 dec. Inloophuis Hengelo €    16,30

24 dec. Bloemendienst €    78,15

25 dec. Bloemendienst €    99,40

31 dec. Bloemendienst €    74,40

3e kwartaal 2023 Inloophuis Hengelo €    81,00

24, 25, 31 dec. Bloemendienst €    40,50

Collecte opbrengsten

Digitale collecte:

Collectedoel Februari 2024 e.v.
De collecte voor de komende maanden zal bestemd zijn
voor een project in Afrika:
Stichting Back to Nature. Daar, in Kenia leven de Massai.
Een groep die door diverse veranderingen in hun leefom
geving het steeds moeilijker heeft volgens hun oude tradi
ties te leven. Het betreft een area van 3000 hectare, gelegen
in de Loila Hills and Plains.
De opgerichte stichting 'Back to Nature' heeft ook een
Nederlandse afdeling. Het doel is bewustwording, onderwijs
en werk, herstel van het leven in harmonie met de natuur
en het bevorderen van een gemeenschap. (zie ook Passant
januari). Voor meer informatie,
kijk op de website: backtonaturefoundation.com.
Rekeningnummer:
ING Bank, Stichting Back to Nature,
IBAN.: NL98 INGB 0007 2046 77
De diaconie
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  Foto voorpagina
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Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, 

vanaf 8.30 uur

 

Voorzitter: 
Agaath Muijsken (a.i.)

rgt.voorzitter@kpnmail.nl

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Heddy Hummelen

Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 14 februari 2024
 

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

Januari 2024    

28 jan. Tina Geels Greetje Knol

  Iris Kraak
Dennis Vallenduuk
Collecte: Stichting Back to Nature

Boudewine
Bonebakker
Anneke Huising /
Like van Hasselt

Februari 2024    

04 febr. Kirsten Slettenaar Casper Suir

gezamenlijke dienst
met VVG Almelo

Nel Kostanje
Paul Kuiper
Collecte: Stichting Back to Nature

Liesbeth Fockema
Andrea
Jen van Gijssel

11 febr. Johan Goud Jan van Gijssel

  Marga Jolij
Paul Kuiper
Collecte: Stichting Back to Nature

Roos Boonstra
Jen van Gijssel

18 febr. Jolanda Valk Gerrit Knol

DoRem Dennis Vallenduuk
Collecte: Diaconaal Asielfonds

DO
Greet van Gelderen

25 febr. Kirsten Slettenaar Roos Boonstra

  Toos Werner
Paul Kuiper
Collecte: Stichting Back to Nature

Johanna de Jong
Willemien Huizinga
/ Ery Nijhuis

Maart 2024    

03 mrt. Susanne van der Sluijs Greetje Knol

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Collecte: Stichting Back to Nature

Greetje Knol
Juke Touw /
Ina Kuiper

Diensten   10.30 uur
 

Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl
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