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Gemeente Twente

Datum: woensdag 10 april, zie pag. 3
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Remonstrantste kerk te Hengelo

Agenda
 
'Nalatenschap'

 

Datum: zaterdag 20 april
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Remonstrantse kerk te Hengelo

Algemene Leden Vergadering

 

Datum: zondag 21 april, zie pag. 2
  Potluck maaltijd
Tijd: ná de DoRem-dienst

  Derwisj dansers
Tijd: vanaf 13.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk te Hengelo

Potluck maaltijd, Derwisj dansers

 

Datum: woensdag 10 april 
  sluiting kopij inleveren
Datum: woensdag 24 april
  verspreiding Passant
Tijd: 11.00 -11.30 uur

Passant

 

Moeder
 
Dat is toch het ergste wat je als moeder kan overkomen:
dat je kind eerder sterft dan jij zelf. En dan de manier
waarop!

Ach, wat was het een mooi jochie dat lag te schreeuwen
in de stal. En wat waren we gek met hem. Ja, wij niet alleen.
Hij was nog geen dag oud of er kwam een stel herders aan
die diep ontroerd waren toen ze mij zagen met mijn kind
aan de borst. Ze werden er stil van.

En een tijdje later die vreemde, deftige mannen van wie
weet waar vandaan? Moet je nagaan: de een bracht iets
lekker geurends mee, de ander iets wat nog lekkerder rook
en de derde goud! Maar ze waarschuwden ons voor de
koning. Die was niet te vertrouwen! Zodra het kon gingen
we er vandoor naar waar het veilig was voor ons, nota bene
naar Egypte.

We hadden al wel begrepen dat we nog heel met dat
jongetje te stellen zouden krijgen. En achteraf denk ik: Ja,
ze hebben gelijk gehad. Ze vonden hem een oproerkraaier
en waren bang dat alles wat hij zei ten koste zou gaan van
hen zelf. En dat moest tegen elke prijs worden voorkomen.
Het eind van het liedje was dat   een neprechtbak de
doodstraf over hem uitsprak.
Had ik hem moeten waarschuwen niet naar Jeruzalem te
gaan? Ach, hij zou toch niet geluisterd hebben, want hij
vond dat hij moest gaan.

Nou, we hebben allemaal gezien hoe het met hem gegaan
is. En nu denk ik terug aan zijn leven: wat heeft hij veel
mensen blij gemaakt.
Ik hoop maar dat hij nooit wordt vergeten!
 
Paul Kuiper
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Kerkenraadspraat

De vergadering van 11 maart werd dit keer niet in de kerk
gehouden, maar bij ondergetekende thuis. Met een zeven
weken oude pup op schoot opende Roos de vergadering
met het gedicht Adem, van Edward van de Vendel. Een
gedicht uit het Poezie geschenk 2024, waarin de auteur al
schrijvende over het afscheid van zijn moeder, antwoord
krijgt op de vraag ‘wat voor cijfer zou mijn moeder aan haar
leven gegeven hebben? Een vraag om, al reflecterend op
ons eigen leven, eens bij stil te staan. Mocht u het poëzie
bundeltje ‘Kom nog even naar mij kijken straks’ nog te
pakken kunnen krijgen; zeer de moeite waard!

De vergadering werd voorgezeten door Agaath Muijsken
en verder bijgewoond door Kirsten Slettenaar, Jen van
Gijssel en Cor Langen.
We bespreken het functioneren en de voortgang van de
diverse commissies en buigen ons over het preekrooster,
waarin door het naderend afscheid van Kirsten de nodige
gaten zijn gevallen.
Er worden diverse ideeën aangedragen die perspectief
bieden voor mooie vieringen, maar het kan zijn dat er zo nu
en dan een dienst vervalt.
Dat hoort u uiteraard tijdig. We zijn blij dat Klaas van Twillert
nog tot het eind van dit jaar wil blijven en mee wil denken
met de commissie Toekomst. Op 28 april gaat hij voor in de
Dienst.

Op 18 maart begint de firma Kamphuis met het aanbrengen
van nieuwe dakbedekking op de laagbouw van de kerk en
de voormalige kosterswoning.

Op 20 april is de Algemene Leden Vergadering, 10.30 uur
in de kerk. De uitnodiging en de stukken hiervoor ontvangt
u rond 1 april.
Op 21 april is er na de DoRemdienst een PotLuck maaltijd,
gevolgd door een optreden van de Derwisj Dansers. (zie
rechter kolom)
Na de Pinksterdienst (19 mei) neemt Kirsten als predikant,
tijdens een gezellige lunch, afscheid van onze gemeente.

Na anderhalf uur besluiten we de vergadering te beëindi
gen. De pup ligt dan al weer vredig te slapen in haar bench,
zodat we allen ‘bij de les konden blijven’.
Roos Boonstra

Personalia
Verhuisd:
Coos Bornebroek,
Humanitas,
kamer 272, Smeenk
Hennepstraat 4,
7552 DN Hengelo.
 
Op 27 februari 2024, overleed haar man Tonny.
Hij heeft Coos altijd ondersteund in haar werk voor
de Remonstrantse Gemeente Twente.

Paascyclus 2024
 
Tijdens de paastijd worden er vier diensten gehouden.
Witte donderdag 28 maart om 19.30:
Onder leiding van Kirsten wordt er tijdens deze dienst het
avondmaal gevierd.
 
Goede vrijdag 29 maart om 19.30: 
Deze dienst wordt door de liturgiecommissie georgani
seerd. Centraal staan een aantal staties die worden ver
beeld door Frans Ort, door middel van paintographs. Dit is
een combinatie van schilderen, fotograferen en digitaal
bewerken. Bij elke afbeelding hoort een kruiswegmonoloog.
Deze staties zijn geen verwijzing naar Jezus. Maar zij vormen
een verbeelding van de emoties van degenen die bij de
kruisweg betrokken zijn, zoals bijv. Maria Magdalena.
Frans Ort, predikant in Roozendaal, heeft de bestanden van
de kruiswegstaties belangeloos met ons gedeeld. 
 
Stille zaterdag 30 maart om 19.30
Ook deze dienst wordt door de liturgiecommissie georgani
seerd. De cantorij, onder leiding van Kirsten, zal gaan zin
gen. Verder zijn er Bijbellezingen, gemeentezang en we
zullen horen hoe het afloopt met de slang die in het Paradijs
Eva heeft verleid. 
 
Eerste Paasdag zondag 31 maart om 10.30
Een feestelijke dienst onder leiding van Kirsten om de op
standing van Jezus te vieren. Ook in deze dienst zal de
cantorij medewerking verlenen. 
 
Namens de liturgiecommissie, Iris Kraak

Derwisj dansers 
 
Datum: Zondag 21 april
Tijd:      Vanaf 13.00 uur
Plaats:  Remonstrantse kerk, Hengelo
In samenwerking met de Stichting Ebru.
 
Rumi werd geboren op 30 september 1207 in Balkh (tegen
woordig Noord-Afghanistan). In zijn gedichten spreekt hij
sinds eeuwen de taal van de liefde.
Tevens was Rumi de leidende figuur van de soefibeweging
in het middeleeuwse Konya. Hij filosofeerde met name over
verdraagzaamheid.
Hij stichtte er de nu wereldbekende dansende derwisjen,
een soefi orde van religieuze dansers en muzikanten. In de
dans draaien zij om hun as, waarbij zij mediteren en de
naam van God aanroepen.
Rumi is een bruggenbouwer tussen de islamitische wereld
en het Westen; zijn werk vormt een gemeenschappelijke
basis voor een dialoog. De woorden van deze soefigeeste
lijke bieden hoop in donkere tijden.
Iedereen is van harte welkom!

Ada Douwes Dekker en Nel Korstanje
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Collecte in april, mei en juni.

Traditiegetrouw houden we om en om als collectedoel iets
buiten onze grenzen of een dichtbij doel. En deze keer is het
wel heel dichtbij, namelijk
het huiskamerproject 'Bij Bosshardt' in Hengelo.
Het is een buurthuiskamer voor iedereen die wat aanspraak
zoekt ongeacht zijn of haar achtergrond.
In de wijk Veldwijk op de Agonstraat 10, is er 4 dagen in de
week een vrije inloop voor iedereen. Er is koffie, een luiste
rend oor en op vaste momenten een brood of warme
maaltijd. Samen met de bezoekers worden er allerlei acti
viteiten ontwikkeld van creatieve workshops tot een dagje
uit. Belangrijk is dat dit vanuit de mensen zelf geregeld
wordt. Heb je hulp nodig, vragen kan altijd en er wordt naar
een oplossing gezocht. Voorop staat dat iedereen welkom
is en er geen onnodige bureaucratie ontstaat.
Zoals de naam al doet vermoeden gebeurt dit onder aus
piciën van het Leger des Heil maar het is wel geheel zelf
standig. Inkomsten komen uit donaties en uit de verkoop in
de winkel in tweedehands kleding.
Giften en donaties zijn dus heel belangrijk en dit wil de
diaconie graag ondersteunen. Van harte aanbevolen dus!
Rekeningnummer van de diaconie: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente; onder vermelding
van  huiskamerproject “Bij Bosshardt” in Hengelo.
 
Namens de diaconie Nienke Koedam

Thema Nalatenschap
 
Onderwerp van de tweede bijeenkomst is ons religieus
erfgoed. Gastspreker is ds. Lense Lijzen (bij u bekend als
gastpredikant). In zijn verhaal zal hij vertrekken vanuit de
vroege remonstrantse kijk op de algemene bijbels-christe
lijke waarden. Welke waren dit, waarin verschilden ze en
wat deden de remonstranten in de praktijk?
Vanuit deze vroege tijd trekt hij, via de 19e en 20e eeuw,
een lijn naar onze eigen tijd. Leven wij nog waarden als
naastenliefde en solidariteit? En doen we dat (nog) in
kerkverband of zijn ook deze waarden geseculariseerd?
Met als onderliggende vragen: Waarvoor komen we in
beweging? En wat geeft ons hoop in een kleiner wordend
kerkelijk en ook remonstrants speelveld?

De programmacommissie hoopt dat deze bijzondere
boeiende en actuele vraagstelling tot een grote opkomst
leidt.

Datum en tijd: 10 april, 14.00-16.00
Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
 

Afscheid en uitvaart
 
Het onderwerp is al eens eerder aan de orde geweest, maar
is belangrijk genoeg om nog eens op terug te komen: de
voorbereiding van een uitvaart. 
Vaak hebben overledenen bij leven al wensen geuit over
hoe hun afscheid eruit moet komen te zien. Soms zijn dat
vooral praktische zaken: begraven of cremeren, welke uit
vaartleider, enz. Wat voor de familie niet altijd duidelijk is, is
welke rol gewenst is voor de kerkelijke gemeente. Soms is
een moeder of vader een leven lang meelevend lid ge
weest, maar hebben de kinderen niet zoveel met de kerk.
Dat zij kiezen voor een vorm van afscheid die goed bij hen
past, is natuurlijk te begrijpen. Maar zij hebben niet altijd in
de gaten hoe belangrijk de kerk eigenlijk voor hun overle
den vader of moeder was. En wat nog lastiger is: zij beseffen
ook niet altijd hoe belangrijk het voor de gemeente is om
afscheid te kunnen nemen van een dierbaar gemeentelid. 
Het is dan ook belangrijk om dit soort zaken goed te bespre
ken met degenen die later verantwoordelijk zijn voor jouw
uitvaart. Praat erover met hen, zodat ze begrijpen hoe jouw
wensen zijn en waarom. Schrijf het ook op en leg dat
schrijfsel bij de andere belangrijke papieren.
Mijn uitgangspunt wanneer ik met een familie een afscheid
voorbereid, is: een afscheid moet passen bij degene die is
overleden, bij degenen die afscheid nemen, en het moet
ook een beetje bij mij passen. Over het algemeen kan ie
dereen zich daar dan wel in vinden. Maar dan moet wel
helder zijn wat past bij de overledene. Dat kunt u alleen zelf
aangeven, liefst al op een vroeg moment. 
 
Afscheid
Een aantal weken geleden heb ik aangegeven te gaan
stoppen als predikant van de gemeente Twente. Inmiddels
is duidelijk op welk moment dat zal zijn. Op Eerste Pinkster
dag zal mijn afscheidsdienst zijn, met een uitgebreide koffie
als afronding. 
Een vraag die inmiddels een paar keer aan me is gesteld,
is of ik nog uitvaarten wil leiden nadat ik afscheid heb ge
nomen. En ja, wanneer de overledene de wens heeft geuit
dat ik de uitvaart verzorg, wil ik dat in principe doen. Dat
geldt ook wanneer de familie daar specifiek om vraagt.
 
Kirsten Slettenaar

Programmacommissie

'Omzien naar elkaar'
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Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

  Foto voorpagina

Foto achterpagina

Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, 

vanaf 8.30 uur

 

Voorzitter: 
Agaath Muijsken (a.i.)

e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Heddy Hummelen

Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 10 april 2024
 

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

Maart 2024    

31 Maart, 10.30 u. Kirsten Slettenaar Gerrit Knol

Pasen Iris Kraak
Dennis Vallenduuk
Collecte: Stichting Back to Nature

Els du Rieu
Willemien Huizinga/
Cornelijne Bieringa

April 2024    

07 april Gerdienke Ubels, Utrecht Roos Boonstra

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Huiskamerproject 'Bij Bosshardt'

Johanna de Jong
Anneke Huising /
Juke Touw

14 april Kirsten Slettenaar Greetje Knol

  Marga Jolij
Paul Kuiper
Huiskamerproject 'Bij Bosshardt'

Roos Boonstra
Trijnie Lotgerink

21 april Jantien Huisman Jan van Gijssel

DoRem Dennis Vallenduuk
Diaconaal Asielfonds

DO
Greet van Gelderen

28 april Klaas van Twillert, Rijssen Roos Boonstra

  Toos Werner
Paul Kuiper
Huiskamerproject 'Bij Bosshardt'

Liesbeth Fockema
Andrea
Ina Kuiper /
Cornelijne Bieringa

Mei 2024    

05 mei Kirsten Slettenaar Casper Suir

  Iris Kraak
Dennis Vallenduuk
Huiskamerproject 'Bij Bosshardt'

Greetje Knol
Trijnie Lotgerink

12 mei Berend Borger, Zuidhorn Gerrit Knol

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Huiskamerproject 'Bij Bosshardt'

Els du Rieu
Willemien Huizinga/
Lieke van Hasselt

Diensten   10.30 uur
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