
Liturgie voor 19 mei 2024
Pinksteren, afscheid

mmv alle liturgen

Cantorij: Uit staat en stand 

Welkom – door Toos

Openingslied: 691 De Geest van God waait als een wind 

Bemoediging met antwoordlied: 694 Dat wij volstromen 
strofe 1 door allen, vervolgens strofe 1, 2 en 3 in canon met de 

cantorij  

Gebed

Inleiding op de lezingen

gezongen gebed om de Geest: Een schoot van ontferming

Lezing: Johannes 20:19-23 door Marga
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 
ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 
kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden 
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze 
de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij 
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen 
heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’

Zingen: 680: Kom heilige Geest, Gij vogel Gods

Lezing: Dt 32: 11 Zoals een arend zijn nest beschermt door Marga
en boven zijn jongen zweeft,
zo spreidde de HEER zijn vleugels uit
en droeg zijn volk op zijn wieken.

Gedicht over adelaarsvleugels – door Iris

Adelaarsvleugels

Ik lag en voelde 
een verlangen
ik wilde staan
maar als je staat



kun je vallen

Hij zei 
ga maar staan
als je valt
dan vang ik je

Ik stond
en viel
hij ving me
en ik stond

Ik stond
en voelde een verlangen
ik wilde lopen
maar als je loopt
kun je veel harder vallen

Hij zei 
ga maar lopen
als je valt 
dan vang ik je

Ik liep 
en struikelde
hij ving me
en ik liep 

Ik liep 
en voelde een verlangen
ik wilde vliegen

Maar als je vliegt
kun je te pletter vallen
en wat zullen 
anderen wel niet denken
als je zomaar vliegt
zomaar vrij
in je eigen ruimte
in je eigen zijn



Hij pakte me op 
gooide me omhoog
ik riep en viel 
en viel en viel

Zijn vleugels
onder mij

Opnieuw gooide hij me
de ruimte in 
en opnieuw
en opnieuw 
en opnieuw

Tot ik vliegen kon
tot ik Vliegen kon

En hij keek en zag
dat het goed was

Cantorij: Die mij droeg op adelaarsvleugels

Overweging
Stilte

Cantorij: Woord dat ruimte schept

Voorbeden – door Jacques
cantorij: OV verborgen

Mededelingen – door Nel

Zingen: Blijf niet staren

Uitzending en zegen 


