
liturgie 5 mei 2024

binnenkomst

orgelspel

welkom

openingslied  864: 1, 5 Laat ons de Heer lofzingen

bemoediging en groet

Antwoordlied

gebed

zingen: 847: mijn leven is een splinter aan de tijd

inleiding 

gebed om de Geest (zingend)

lezing Mt 8: 14-17

Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens 

schoonmoeder met koorts in bed liggen. 15Hij raakte haar hand aan en de 

koorts verliet haar. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

16Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een 

enkel woord dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij. 17Zo 

moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het 

die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

zingen: 854 God, soms is het donker 2x

lezing: Lucas 8: 42b – 48

Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te 

duwen. 43Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – ze had al haar 

geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen – 44naderde 

Hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan; meteen hield de 

bloedvloeiing op. 45Jezus vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen 

ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om U heen staan 

te duwen en te dringen!’ 46Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, 



want Ik voelde kracht van Me uitgaan.’ 47Toen het de vrouw duidelijk werd 

dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar 

voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit 

waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48Hij zei 

tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede.’

zingen: 860 Gij die ons hebt geschapen

overweging

stilte, orgelspel

voorbeden, stil gebed, gezongen OV

In de stilte zoeken we woorden voor onze eigen gebeden…

Samen bidden we zingend OV…

mededelingen 

slotlied 829 De liefde gaat ons voor

wegzending en zegen


