
Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente 

Gemeente Twente

Datum: dinsdag 1 oktober (zie vorige Passant)
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Begeleiding Iris Kraak; opgave: iriskraak@gmail.com

Agenda
 
Workshop Ei-tempera (2)

 

Datum: zaterdag 5 oktober (zie pag. 3)
Tijd: 16.30 uur (deur open om 16.00 uur)
Spreker: Chris Fictoor
Plaats: Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, 7607 AB

Almelo 

Bleeklezing: Muziek en spiritualiteit

 

Datum: zaterdag 19 oktober
Tijd: 10.30 uur

Algemene LedenVergadering

 

Datum: woensdag 23 oktober (zie pag.3)
Tijd: 15.00 uur
Spreker: Cor Langen

Datum: woensdag 16 oktober
sluiten inleveren kopij

Datum: woensdag 30 oktober
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

'Polen´

Passant

 

Geloven in een droom
 
Als u dit leest is het aanstaande zondag startzondag of de
startzondag (29 sept.) is al geweest. Het thema is/was:
Droomstart. Daarin wordt de droom van Jakob besproken.
In de vlucht voor zijn broer Esau krijgt Jakob in Bethel een
droom. Er is een trap die van de aarde tot de hemel reikt,
engelen gaan op en neer en God staat erbij. God belooft
hem een talrijk nageslacht. Jakob beschouwt die droom
niet als een illusie, maar als werkelijkheid. God is op deze
plaats. In het Oude Testament krijgt de droom veel aan
dacht. God en de mens ontmoeten elkaar in een droom.
Vaak gaan de dromen over de toekomst. Mensen als Jozef
en Daniel konden dromen uitleg geven. Wetenschappers
die aan het begin van de psychoanalyse stonden zoals
Freud en Jung hebben zich ook uitgebreid met dromen
beziggehouden. Iemand als Freud zag de zin van de droom
vooral als een wensvervulling. In de theologie is er later meer
belangstelling voor dromen gekomen. De remonstrantse
dominee Fetter die in de 19e eeuw leefde schonk aandacht
aan dromen en werkte er ook mee in de pastorale praktijk.
Huub Oosterhuis heeft een lied gemaakt waarin hij schrijft
dat God zijn naam in onze diepste dromen zaait. Dit roept
de vraag anno 2024 op of het mogelijk is dat een mens via
een droom de stem van God hoort en niet alleen zijn
aanwezigheid maar ook van God zijn openbaring krijgt?
Het hangt waarschijnlijk ook af uit welke kerkelijke traditie
je komt. In landen als Afrika wordt de vraag bijna altijd met
ja beantwoord. God kan niet alleen in onze dromen maar
ook in het dagelijkse leven zijn werk in ons voortzetten.
Mijn kerkelijke wens als droom in het komende jaar is dat
we God mogen ontmoeten en openstaan voor andere
gelovigen die dichtbij ons staan en waar we oecumenisch
optrekken met gezamenlijke kerkdiensten en inspirerende
bijeenkomsten.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen,
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
(Huub Oosterhuis, lied 487, vers 3
uit het 'oude' liedboek)
Klaas van Twillert
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Programmacommissie

Polen 2024
 
Datum:          woensdag 23 oktober, 15.00 uur 
Onderwerp:  Poolse avonturen.
Spreker:        Cor Langen         
Met nagesprek en aperitief.
Cor Langen vertelt over zijn reizen naar Polen.
Ook wordt aandacht besteed aan de gedichten van 
Wislawa Szymborska.
 
Het is alweer zes jaar geleden dat ik u meenam naar het
Lviv, de stad van de beroemde schrijver Sjolem Aleichem.
Mijn verhaal ging over de Oekraïne, nog voor de verschrik
kelijke oorlog. Op 23 oktober gaat het weer over een Oost-
Europees land: Polen, dichtbij maar toch nog wat onbe
kend. De liefde voor het land wordt bepaald door de onge
repte natuur, authentieke dorpjes, sporadische toeristen en
veelzijdige cultuur. Die rust geldt natuurlijk niet voor de grote
steden zoals Krakau, Warschau en Gdansk. Behalve de
beelden is er ook muziek, poëzie en aardige verhalen.
Wij van de programmacommissie zien u graag.

Cor Langen
 
Op woensdag 27 november, 15.00 uur 
vertoont de Pc de film ‘Fanfare’ van Bert Haanstra.
We kennen de film, maar bekijken hem met nieuwe ogen.
Met nagesprek en aperitief.
In de volgende Passant volgt meer informatie.
 
Bärbel Dorbeck-Jung

Kerkenraadspraat
 
Het was een zeldzaam chaotische, maar opgewekte ver
gadering die we op 12 september in de kerkenraadskamer
hadden. Onder leiding van onze voorzitter Agaath Muijsken
en in aanwezigheid van Peter Brusse, die onze gelederen
komt versterken en waardoor ons toekomstperspectief be
duidend veranderd is.
U heeft inmiddels een nieuwsbrief ontvangen waarin Cor
Langen onze nabije toekomst duidt en u vindt dat stukje
ook elders in deze Passant.
 
We gaan ‘hink stap sprong’ door de agendapunten, wat
de zaak er voor Ada -die notuleert- niet eenvoudiger op
maakt. En we pauzeren om te genieten van een heerlijke
taart; vanwege de verjaardag van Agaath én om te vieren
dat er eindelijk zicht is op een -weliswaar afgeslankte-
voortgang van de gemeente en dat er iets substantieels
naar U te communiceren valt.
 
We blikken terug op de laatste videodienst, waarbij ondanks
alle voorbereidingen, de techniek geregeld haperde. Uit
gesprekjes tijdens de koffie komt naar voren dat sommigen
het nagesprek van de eerste videodienst misten en anderen
zich meer toeschouwer dan onderdeel van de dienst
voelden. De oorzaak van het haperende geluid is inmiddels
achterhaald en een commissie ‘Alternatieve diensten’ gaat
zich beraden hoe we als gemeente deze videodiensten
actiever kunnen gaan beleven. We hebben er nog drie voor
de boeg, op 6 oktober, 3 november en 1 december.
Daarmee zijn de gaten in het preekrooster gedicht en
hebben we de frequentie van ‘elke zondag dienst’ dit jaar
nog kunnen volhouden.
Geniet er nog maar van, want in 2025 gaan we die frequen
tie verlagen.
 
Roos Boonstra

Wij gaan door !
 
De Remonstranten in Twente gaan per 1 januari 2025 door
met een kerkenraad in afgeslankte vorm. Er komt een eind
aan een onzekere periode. Zoals Roos in de kerken
raadspraat (Passant september) memoreerde: ‘dromen,
dreiging en realiteitszin’ wisselden elkaar af. Uiteindelijk is er
dus toch goed nieuws.
 
In de ALV van 19 oktober 2024 vragen wij de gemeente
akkoord te gaan met de benoeming van Peter Brusse,
vriend van de gemeente, als kerkenraadslid. Daarnaast
dragen wij hem voor als pastoraal werker per 1 januari 2025.
 
Vooralsnog geldt de verlenging voor een periode van
2 jaar. De taakverdeling binnen de nieuwe kerkenraad
wordt nader bepaald. Belangrijke onderwerpen blijven de
toekomst van de gemeente en de samenwerking met an
deren. Zeker is dat wij minder kerkdiensten verzorgen in
2025.

 
Er wordt gezocht naar een predikant voor een aanstelling
van 2 dagen per week. De huidige financiële situatie maakt
deze aanstelling mogelijk. Er komt dus een beroepingscom
missie. U hoort er meer over tijdens de ALV.
 
Cor Langen namens de kerkenraad
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Bleeklezingen
 
Algemeen:
VVG en
Doopsgezinde Gemeente Twente
Stadskerk De Bleek
Hofstraat 1, 7607 AB Almelo
De eerste zaterdag van de maand
om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur
Entree voor VVG-leden en donateurs,
leden, vrienden en belangstellenden
Doopsgezinde Gemeente € 7,50,
niet-leden € 10,00
Inclusief koffie/thee, hapje en drankje
 
Lezingen
 
Datum:  zaterdag 5 oktober 2024, 16.30 uur
              (deur open om 16.00 uur)
Spreker: Chris Fictoor
Muziek en spiritualiteit
 
 
 
Muziek en spiritualiteit zijn nauw verbonden. Op deze mid
dag volgen we deze verbinding aan de hand van visie,
leven en werken van Chris Fictoor. Hoe zetten muziek en
spiritualiteit elkaar in beweging? Wat betekent dat voor de
levensweg van een componist?
Hoe werkt het proces waarin een spirituele tekst tot muziek
wordt? Welke rol speelt mystiek in dat proces?
 
Chris Fictoor is componist, dirigent, muziekpedagoog en
kerkmusicus en is als geassocieerd lid verbonden aan de
kloosterorde van de karmelieten. Hij was onder meer con
servatoriumdirecteur.
 
 
 
 
Datum:  zaterdag 2 november 2024, 16.30 uur
              (deur open om 16.00 uur)
Spreker: Dirk van de Glind
Vernieuwend geloven en denken
 
 
 
In het belang van mensheid en planeet moeten we onze
menselijkheid ontwikkelen voorbij de grenzen van overtui
ging, religie, volk en land. Geloven en denken zijn welis
waar verschillende benaderingen van de grote vragen van
het leven, maar met beide staan we voor hetzelfde mysterie.
En het ene kan niet zonder het andere. We maken immers 
deel uit van hetzelfde universum: organisch en principieel
zijn we met alles en iedereen verbonden. Het komt er nu
dan ook op aan het denken in hokjes op te geven, muren
van wantrouwen af te breken en bruggen te bouwen.

Droomstart
 
Het leven vóór mijn ongeluk weet ik niet, helaas 14 septem
ber 1967, dat was op een donderdag, een dag met een
traan en een lach.
De traan was door het busongeluk wat me was overkomen.
Een vechter ben ik en had eens dromen.
Tot dat ik werd afgekeurd voor bijna 100%; geen disco, geen
vriendje, toen levensmoe, toen al dat went.
Hersenbloeding was de oorzaak, in de normale maatschap
pij liep ik op mijn tenen.
Negatieve faalangst, gedeeltelijk verdwenen.
Ik vocht me uit de rolstoel halfzijdig verlamd, kreeg geen
eens een fruitmand.
Kwam uit een zéér lenig gezin, allemaal Gymnasiasten en
ik ging vaak in hongerstaking of vasten.
Het klinkt dramatisch, iedereen in de gemeente wil aan
dacht, mijn moeder heeft al zes jaar Alz Heimer, nee ik ben
geen ‘Eigen Heimer’.
Vanaf december afgelopen jaar hartritmestoornis,
gesloten afdeling nee geen gevangenis.
Wie schrijft die blijft, ziet mij verschijnen.
 
Dit is geschreven door: Bierenga Cornelijne.

Collectedoel sept. okt en nov. 2024

 
 
Voor de komende maanden is als collectedoel gekozen
voor Stichting Hulphond Nederland
Al vele jaren leidt Hulphond Nederland honden op om
mensen te helpen bij een fysieke of geestelijke zorgvraag.
Dit bestrijkt een breed veld met veel mogelijkheden.
Je kunt denken aan praktische hulp bij gehandicapten
maar ook het signaleren van stress en gemoedstoestand
van een persoon. Dit is met name behulpzaam voor mensen
met PTSS klachten. Jammer genoeg wordt deze inzet niet
altijd vergoed door de ziektekostenverzekering.
Ook wordt b.v. therapie gegeven in centra waar mensen
de gelegenheid krijgen te oefenen welk effect hun non-ver
bale communicatie en uitstraling heeft op honden en dus
ook op andere mensen. Dus niet praten maar ervaren.
Vooral voor jongeren en licht verstandelijk gehandicapten
een waardevol instrument.
Van harte aanbevolen dus.
 
Rekeningnummer van de Diaconie:
NL50 INGB 0003 6979 24, graag onder vermelding van
Stichting Hulphond Nederland.
De diaconie.
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  Foto voorpagina

Foto achterpagina

Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant: vacant
Contactpersonen :
Klaas van Twillert,           tel.  06 197 506 60

Simone van Donselaar, tel.  053 432 07 36

                                         of   06 228 352 51

werkdagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

 

Voorzitter:
Agaath Muijsken (a.i.)

e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

of met behulp van deze QR-code

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Heddy Hummelen

Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 16 oktober 2024
 

Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

September 2024    

29 sept.
Startzondag,
zie pag 2

Klaas van Twillert(Rem),
Alie Maneschijn(VVG),
Jolanda Valk(DO)
Dennis Vallenduuk
VluchtelingenWerk Nederland

Jan van Gijssel
Johanna de Jong 
Anneke Huising /
Lieke van Hasselt

Oktober 2024    

06 oktober Videodienst Roos Boonstra

  Paul Kuiper
Stichting Hulphond Nederland

Ineke Vervoort
Ina Kuiper /
Ery Nijhuis

13 oktober Dienst in de Johanneskerk, Twekkelo  

  voorganger: Jeanne Traas  

20 oktober Jolanda Valk Casper Suir

DoRem Paul Kuiper
Diaconaal Asielfonds

DO / DO

27 oktober Johan Goud, Den Haag Gerrit Knol

  Marga Jolij
Dennis Vallenduuk
Stichting Hulphond Nederland

Boudewine Bone
bakker
Trijnie Lotgerink / 
Lieke van Hasselt

November 2024    

3 november Videodienst Jan van Gijssel

  Paul Kuiper
Stichting Hulphond Nederland

Greetje Knol
Jen van Gijssel / 
Juke Touw

10 november Jaap Marinus, Ede Roos Boonstra

  Nel Korstanje
Paul Kuiper
Stichting Hulphond Nederland

Els du Rieu
Willemien Huizinga
/ Cornelijne
Bierenga

17 november Wijtske Dijkstra, De Bilt Greetje Knol

RemDo Paul Kuiper
Diaconaal Asielfonds
 

Heddy Hummelen
Anneke Huising /
Ery Nijhuis

Diensten   10.30 uur
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