
Remonstranten Twente, 24 november 2024
Gedachtenisdienst 
Zondag van de voleinding

Voorganger: ds. Wietske Tinga
Organist:  Paul Kuiper 
Liturg: Toos Werner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Voorbereiding
Rust en orgelspel
Na binnenkomst cortège orgelspel
Welkom en informatieve mededelingen

Aanroeping en inkeer

Openingslied:  Lied 287  (staande)

Bemoediging en drempelgebed

Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht

(allen gaan  zitten)

Kyriëgebed:

V.: ...................................................... 
 roepen wij U aan en zingen:

A: Kyrië eleison, Kyrië eleison, Kyrië eleison.

Glorialied: Lied 304

Horen en verstaan

De gemeente zingt het gebed om de Geest: Gezegend, God van mensen...

Eerste lezing: Prediker 1:4-10

Tweede lezing: Romeinen 8:18-22, 38,39

Acclamatie: Lied 339a  – 'U komt de lof toe' 

Overdenking

Stilte

Meditatief orgelspel



Moment van gedenken

Inleidende woorden ter gedachtenis

1. We noemen de namen van wie in onze gemeente het afgelopen jaar zijn overleden.
 familie steekt een kaars aan

Na elke naam - en aansteken van de kaars - zingen we lied 961
2. Daarna wordt iedereen uitgenodigd een waxinelichtje aan te steken en eventueel de naam 

van de dierbare in de microfoon te noemen
3. Een laatste kaars wordt aangestoken voor allen van wie wij de naam niet kennen of die zijn 

overleden zonder naam, vergeten, in anonimiteit.

Daarna zingen we: Lied 82 uit 'Op de wijze van het lied' (melodie: Lied 730) 

1. Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken, dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan. 

2. Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

Dienst van gebeden en gaven

Voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader

Mededeling over de gaven - bestemming collecten
- bestemming bloemen

Slotlied: Lied 775   (staande)

Zegen, door gemeente beantwoord met (gezongen): Amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang


