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Stroomversnelling 
 
We staan aan het begin van een nieuw ‘seizoen’, dat aftrapt
met startzondag. En er staan allerlei plannen op de rol: drie
gespreksavonden over het levenseinde, een reeks Bleekle­
zingen ‘op reis’ en een aantal kerkdiensten die ik deze herfst
wil inrichten naar inspiratie van de Duitse theologe Dorothee
Sölle (verderop in deze Passant meer daarover).

We maken plannen voor de toekomst.
In die toekomst zal de kerk wel verdwijnen, klinkt het soms
somber. Ik denk dat dit niet klopt. De kerk in de oude ver­
trouwde vorm, krimpt onmiskenbaar. Maar op allerlei ma­
nieren blijft onze traditie mensen boeien en inspireren. Ik
kom met grote regelmaat mensen tegen die zich christen
noemen, maar die vastlopen in stugge, dogmatische
structuren. Of die domweg afgewezen worden door de kerk.
Of die nergens aansluiting kunnen vinden.
Inmiddels heb ik al twee keer een training gehad van
Stroomversnellers, een organisatie die maatschappelijk
betrokken – vaak jonge – mensen begeleidt bij het opzetten
van hun beweging. Je hebt iets, waarmee je denkt de
wereld van dienst te kunnen zijn. Hoe zorg je dat je dit
succesvol aan de man kunt brengen?

“Ook het christendom is opgezet door mensen die een
beweging aan het bouwen waren. Kijk maar naar de
apostelen.” De trainer die dit zei, was zelf helemaal niet
gelovig. Maar bewondert wat men twee millennia geleden
heeft opgebouwd.
Ik vermoed dat daar de toekomst ligt, ook voor de vrijzinnig­
heid: het bouwen van een nieuwe beweging. Nee, niet om
‘zieltjes te winnen’. Maar we hoeven ons ook niet weg te
cijferen: we hebben veel moois te bieden. Moois, waar ook
nieuwe generaties de waarde van zien. Als het op een bij
hen passende manier wordt aangeboden. Mijn voorstel is
dat we daar samen naar op zoek gaan.
 
Remco van Mulligen
 

© Tapani Hellman via Pixabay

Datum:  zaterdag 06 september 2025 (zie pag.5)

Tijd:  15.30 (deur open 15.00 uur)

Spreker: Marijke Broekhuijsen

Plaats: Stadskerk De Bleek Hofstraat 1, Almelo

Entree:
(contant!)

€   7,50  leden en vrienden
€ 10,00 anderen

Vertelvoorstelling door Marijke Broekhuijsen

Datum: woensdag 10 en 24 sept. (zie pag.4)
woensdag 08 okt.

Tijd: 10.30 - 12.30 uur

Sprekers: Remco van Mulligen en Peter Brusse

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Opgave: graag opgeven bij Remco of Peter

Gespreksgroep 'Levenseinde'

Datum: zondag 14 september; (zie pag. 2)

Tijd:  10.30 uur
13.00 - 14.00 uur: potluck lunch
Opgave bij Peter Brusse of op de lijst
daarna: muzikaal en inhoudelijk programma
door Bjeno Vlot

Spreker: Remco van Mulligen

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Startzondag

 

Datum:  woensdag 10 september 2025
sluiting inleveren kopij

Datum:  woensdag 24 september 2025
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant
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Gemeente Twente

Kerkenraadspraat

In de aanloop naar de zomer hadden we nog een laatste
kerkenraadsvergadering op 3 juli. 
We blikten tevreden terug op de afgelopen maanden, maar
keken ook al weer over de zomer heen. Niet alleen naar
komend najaar, waarin naast de diensten weer de nodige
activiteiten georganiseerd worden (zie verderop in deze
Passant), maar ook naar de komende jaren.

Wat zouden we als gemeente kunnen doen om meer
toekomstbestendig te worden?
Hoe ziet vrijzinnig geloven eruit? Wat kunnen wij veranderen
of aanpassen, zodat nog meer mensen zich bij ons thuis
voelen? Hoe kunnen we meer aansluiten bij veertigers en
vijftigers?
We besluiten tijdens een “heidag” in oktober hierover in alle
rust verder te brainstormen.

Een voorproefje over wat er in den lande wordt ondernomen
om toekomstbestendig te zijn, kregen Peter en ondergete­
kende tijdens de AV van Beraad in Utrecht in juni.
Het was voor ons beiden de eerste keer en het was bijzonder
om te zien hoeveel remonstranten zich hier verzameld
hadden.

Ook de praktische, d.w.z. financiële kant van de toekomst
krijgt de nodige aandacht. Met degenen die zich daarmee
bezig houden zaten we deze zomer twee keer bijeen om te
bespreken wat voor mogelijkheden er zijn om de gemeen­
te ook na 2026 te laten voortbestaan. Meer informatie vindt
u in een stuk verderop in deze Passant (pag.4). Tijdens een
ALV in het najaar hopen we hierover verslag uit te brengen
en de verschillende opties met u te bespreken.

Bij het overleg over de samenwerking met andere vrijzinni­
ge gemeentes in de regio is inmiddels ook Nicoline Swen,
doopsgezind predikant te Deventer, die ook nog een taak
heeft bij de Vrijzinnigen Oost Twente, aangeschoven. Onze
activiteiten hebben we het komend jaar gebundeld in het
programma 'Bleeklezingen op Reis'. Ook hebben we afge­
sproken om elkaars preekroosters in alle gemeenten te
publiceren, zodat men desgewenst elkaars diensten kan
bezoeken. In het najaar vindt er opnieuw een overleg
plaats.
 
Agaath Muijsken

Personalia
 
Nieuwe vriend:
Op 10 juni 2025 heeft Pieter Bas Douwes Dekker zich, 
via de landelijke website,
aangemeld als Vriend van onze Gemeente.
 
Overleden:
 
Op 7 juli 2025 is Agaat van der Veen – Barentsz,
lid van onze Gemeente, overleden in Enschede
 
Op 3 augustus 2025 is Coosje de Jong,
vriend van onze gemeente, overleden in Borne

Startzondag 14 september:
viering, lunch, muziek en gesprek
 
Het duurt nog eventjes, maar aan het eind van de zomer
willen we het nieuwe seizoen inluiden met een gezellig en
goed samenzijn. Op zondag 14 september om 10:30u is er
een viering met onze voorganger Remco van Mulligen.
Daarna lunchen we samen vanaf 12:00u, buiten bij de kerk,
tenzij het weer dat echt niet toelaat. Het is een potluck lunch,
wat betekent dat iedereen aangemoedigd wordt zelf iets
te kopen of bereiden en mee te nemen. Zo delen we
voedsel met elkaar.
Opgave:
In de kerk komt een lijst te hangen, waarop iedereen kan
invullen wat men meeneemt. Dan kunnen we zien waar nog
behoefte aan is en kunnen eventueel zelf aanvullen. Boven­
dien is opgave handig voor het aantal tafels en stoelen die
we moeten neerzetten.
Mail naar Peter Brusse: pbrusse@t-online.de
 
Na de lunch is er van 13:00-14:00u nog een muzikaal en
inhoudelijk programma. Dit zal worden ingevuld door Bjeno
Vlot, muzikant en dichter. Hij treedt vaker op in kerken en
bij christelijke evenementen, waarbij hij zijn persoonlijke
verhaal koppelt aan de maatschappelijke actualiteit
(klimaat, vrede) en dat afwisselt met liedjes, waarbij hij
zichzelf begeleidt op gitaar. 

Remco van Mulligen en Peter Brusse
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Kerkdiensten herfst 2025 in het
teken van Mystiek en Verzet

Dit kan toch niet alles zijn waar ons leven om draait? Dat
gevoel van onvrede over onze samenleving, die in het teken
staat van materiële rijkdom en verstrooiing, overvalt velen
met enige regelmaat. Kun je jezelf losrukken van het verlei­
delijke en verslavende consumeren en alle vermaak en
afleiding die overal op je afkomt? En wat komt daar dan
voor in de plaats? Het hogere? God? Waarom zou je dat
willen? Een fijn en comfortabel leven voor jezelf is toch goed
genoeg?

Deze vragen – en meer! – wil ik oppakken in de komende
herfst. En ik wil dat doen aan de hand van de feministische
theologe Dorothee Sölle (1929-2003). Zij was een boeg­
beeld van de bevrijdingstheologie, die sterk in het teken
staat van geweldloosheid en gerechtigheid. Met oog voor
mensen die kwetsbaar zijn. Haar belangrijkste boek is geti­
teld 'Mystiek en verzet'. Ons verlangen naar de Eeuwige is
onlosmakelijk verbonden met ons verlangen naar een
wereld die méér is dan de platte consumptiesamenleving
die we hebben opgebouwd.

Dorothee Sölle was razend populair in de laatste decennia
van de vorige eeuw. En sinds enkele jaren ontdekken ook
nieuwe generaties christenen haar weer opnieuw. In een
wereld van klimaatcrisis, oorlog en sombere toekomstper­
spectieven geeft Sölle handvatten om zelf te handelen, om
op betekenisvolle wijze iets moois te doen in deze wereld.

In zes kerkdiensten (7, 14 en 21 september, 12 oktober, 14
december en 24 december) wil ik zes verschillende thema’s
uit Sölles Mystiek en verzet centraal stellen: ons ego, de
natuur, bezitloosheid, seksualiteit, geweldloosheid en be­
vrijding. Ik zit nog volop te broeden op het hoe en wat van
deze diensten. Hopelijk kunnen we ons samen laten inspi­
reren door Dorothee Sölle.

Remco van Mulligen

Belijdenis doen?

Onze gemeente heeft veel leden, maar ook nog veel ‘vrien­
den’. Enkele van die vrienden hebben de wens om volwaar­
dig lid te worden van de Remonstranten. Dat kan door
belijdenis te doen. Je schrijft of beaamt dan je eigen ge­
loofsbelijdenis. Als uiting van je overtuiging. Een mooi en
krachtig moment!

Wil jij belijdenis doen, of denk je daarover na? Meld je dan
aan bij mij.
Als je interesse hebt, meld je dan bij mij, dan ga ik kijken of
we een groepje kunnen vormen om ons samen te verdiepen
in de Remonstrantse traditie.
Bel me, of stuur een berichtje, als je hier meer over wilt
weten!
Tel. 06-274 586 80; mail: domineevanmulligen@proton.me
Remco van Mulligen

Oproep

Als je ergens veilig zou moeten zijn, dan zou dat in de kerk
of je eigen gemeente moeten zijn.
Helaas komen ongewenste omgangsvormen ook binnen
kerken voor. Het gaat dan om seksuele intimidatie, agressie,
intimidatie (machtsmisbruik), pesten maar ook om integri­
teitsvraagstukken.
De instelling van een vertrouwenspersoon is een manier
om hier aandacht aan te besteden. Dit wordt door de
wetgeving ook opgedragen.

Wij zijn als kerkenraad op zoek naar iemand die binnen onze
gemeente de rol van vertrouwenspersoon op zich wil
nemen. Is er iemand in de gemeente die gecertificeerd
vertrouwenspersoon is en die rol op zich wil nemen? Of is
er wellicht iemand die opgeleid zou willen worden tot ver­
trouwenspersoon?
Wij horen het graag.
 
 Met vriendelijke groet,
 Agaath Muijsken
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Gemeente Twente

Gespreksgroep Levenseinde

Hoe kijk je aan tegen ouder worden? Wat maakt het leven
de moeite waard, ook als je gezondheid het laat afweten?
Welke praktische vragen komen er kijken rond het sterven?
Hoe laat je je dierbaren achter? En wat komt er in de laatste
levensfase op je af, met afnemende autonomie, vragen
rond palliatieve zorg, verpleging, wel of geen zelfgekozen
levenseinde en ga zo maar door? En niet onbelangrijk: wat
kunnen geloof, kerk en pastoraat bij dit alles betekenen?
Velen in onze gemeente hebben de laatste tijd aangege­
ven het fijn te vinden dieper in gesprek te gaan over alles
wat komt kijken bij het levenseinde. Daarom organiseren
we in september en oktober een gespreksgroep hierover.
We hopen in relatief kleine kring (ongeveer 8 deelnemers)
met elkaar in gesprek te gaan.
De bijeenkomsten duren anderhalf uur en beginnen met
een inleiding, waarna we (in groepjes) met elkaar in ge­
sprek gaan.
Data:    woensdag 10 september, 24 september en
              08 oktober
Tijd:      10:00-11:30uur
Plaats:  Remonstrantse kerk, Hengelo
De bijeenkomsten worden ingeleid en begeleid door Peter
Brusse en Remco van Mulligen. Aanmelden is wenselijk!
Dat kan bij Peter en/of Remco telefonisch of via e-mail.
Peter: e-mail: pbrusse@t-online.de; tel.: 00-49-160-96773023
Remco: e-mail: domineevanmulligen@proton.me;
tel.: 06-274 586 80
Remco van Mulligen

Verslag werkgroep Financiën
 
De werkgroep Financiën is op 15 juli bijeen geweest en heeft
drie zaken besproken:
a) De huidige financiële situatie
b) Het taxatierapport van 9 mei van kerkgebouw en
kosterswoning
c) Wat zijn de financiële opties voor de toekomst
 
Financiële situatie
De Stichting ‘Fonds tot Behoud van de Remonstrantse Ge­
dachte in Twente’ is inmiddels opgeheven en het liquida­
tiesaldo van circa € 50.000,- is overgemaakt aan de ge­
meente. Met deze financiële ‘injectie’ kan de gemeente op
basis van het huidige uitgave-patroon tot eind 2027 worden
gefinancierd.
 
Taxatierapport
Er zijn twee taxaties uitgevoerd door KKG (Kantoor der
Kerkelijke Goederen). Eén taxatie waarbij het kerkgebouw
de maatschappelijke functie behoudt en één waarbij de
gebouwen en de grond wordt verkocht aan een project­
ontwikkelaar. Bij de eerste mogelijkheid moet worden ge­
dacht aan verkoop aan een kerkgenootschap, zorgorga­
nisatie, muziekvereniging, e.d. Omdat hierbij de mogelijk­
heid tot terughuur van het kerkgebouw het grootst is, heeft
deze variant - gezien de wens van de gemeente - de
voorkeur.
 
Financiële opties
De gemeente heeft duidelijk aangegeven zo lang mogelijk
- ook na 2027 - gebruik te willen maken van ons eigen
kerkgebouw. De financiële commissie heeft daarom nage­
dacht of er nog andere opties dan de verkoop van het
kerkgebouw zijn. Dat heeft geresulteerd in twee aanvullen­
de mogelijkheden:
Hypotheek op het kerkgebouw. Hierover is inmiddels con­
tact gelegd met de organisatie SKG (Stichting Kerkelijk
Geldbeheer)
Uitgifte van aandelen met het kerkgebouw/grond als ‘on­
derpand’. Vanwege de juridische complexiteit wordt hier­
over het advies ingewonnen van een notaris.
 
Wordt vervolgd.
Namens de commissie, Onno Bordes
 

© Harry Strauss via Pixabay

Want er zijn dingen
die je niet kunt zeggen
 
soms wil ik huilen
dan lach ik maar.
dan denken de anderen:
wat doet die weer raar.
 
soms wil ik zingen
maar loop ik te grommen
en wil ik iets liefs doen
dan zeg ik: verdomme
 
soms gebeurt 't dat water
verandert in zand
dan hangt de lucht
heel laag op 't land
 
ik kruip wel eens weg
achter muren en heggen.
want er zijn dingen
die kun je niet zeggen.

Uit verzamelalbum:
‘Nou hoor je ´t eens van een ander’
Ingebracht door Cornelijne Bierenga
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Activiteiten programmacommissie
september
 
In samenwerking met de Vereniging Vrijzinnig Godsdiensti­
gen te Almelo, de Doopsgezinde Gemeente Twente en het
Apostolisch Genootschap begint in september de nieuwe
reeks lezingen, de 'Bleeklezingen op reis'. Het is een veel
belovend experiment waarvan het succes afhangt van uw
komst.
In september komt de ons door eerdere vertelvoorstellingen
bekende en gewaardeerde Marijke Broekhuijsen naar
Almelo. In de voorstelling staan zeer actuele vragen cen­
traal: Hoe kostbaar zijn onze principes? Leven volgens je
principes, niet wegduiken of slappe compromissen slui­
ten… Hoe haalbaar is dit? Herkennen we principes en
hoeveel mogen ze kosten: in geld, geluk en mensenlevens?
In de voorstelling komen verschillende leden van een fami­
lie in ernstig conflict over deze vragen. Net als nu verkeert
de wereld om hen heen in crisis. Nu komt het des te meer
op ieders keuze aan! Een heel moeilijke keuze. Phebe, ver­
trouwelinge van deze familie maakt dit conflict en de ge­
volgen hiervan mee. Zij is getuige van een cruciale woor­
denwisseling tussen Kreon en Antigone. Na jaren van zwij­
gen wil of eigenlijk moet zij haar verhaal kwijt.
Marijke Broekhuijsen baseerde zich bij deze voorstelling op
‘Antigone’ van Anouilh en Sofokles. Zij studeerde bij het
Bewegingstheater; verder Cultuurpedagogiek en Art en
Media-Management.
 
Datum:    zaterdag 7 september 2025 
 Tijd:        15.30 uur tot ongeveer 17.30 uur
                (deur open om 15.00 uur)
Spreker:  Marijke Broekhuijssen
Plaats:     Bleekkerk, Hofstraat 1, Almelo
Entree:    € 7,50, niet-leden € 10,00 (contant)
                 met theepauze en aperitief
Vervoer
U kunt meerijden naar Almelo. Neem daarvoor contact op
met Cor Langen: corlangen@hetnet.nl of 06-18 29 81.
 
Nadere informatie
Zie de brochure over de lezingen die bij de ingang van onze
kerk ligt. Raadpleeg de nieuwsbrieven of benader
Bärbel Dorbeck-Jung: mail: dorbeckjung@gmail.com.
Bärbel Dorbeck-Jung

Programmacommissie
Tweede Bleeklezing
 
Datum:    zaterdag 4 oktober 2025, 
 Tijd:        15.30 uur
               (deur open om 15.00 uur)
Spreker :  Chris Fictoor
Plaats:      Remonstrantse kerk,
                Woltersweg 11, Hengelo
Entree:     € 7,50, niet-leden € 10,00 (contant)
                 met theepauze en aperitief
 
Muziek en spiritualiteit

Muziek en spiritualiteit zijn nauw verbonden.
Op deze middag volgen we deze verbinding aan de hand
van visie, leven en werken van Chris Fictoor.
Hoe zetten muziek en spiritualiteit elkaar in beweging?
Wat betekent dat voor de levensweg van een componist?
Hoe werkt het proces waarin een spirituele tekst tot muziek
wordt? Welke rol speelt mystiek in dat proces?

Chris Fictoor is componist, dirigent, muziekpedagoog en
kerkmusicus en is als geassocieerd lid verbonden aan de
kloosterorde van de karmelieten. Hij was onder meer con­
servatoriumdirecteur.

Beleving van de tijd
 
We gaan een weg door de tijd.
 
We worden geboren, liggen, kruipen, gaan staan, lopen,
rennen, sjokken, strompelen, gaan weer liggen en sterven.
 
We gaan een weg door de ruimte, door huizen en land­
schappen, de vertrouwdheid van een huis, het uitbreken
uit het huis, de speelplaats van de straat, de drukte van een
straat, de bedrijvigheid van een stad, de eenzaamheid van
de stad, de weidsheid van de vlakte, de kwetsbaarheid op
de vlakte, de dreiging van het woud, de betovering van het
woud, de stilte van de woestijn, de verlorenheid in de
woestijn.
 
Het zijn allemaal landschappen waarin we kunnen lopen
en waarin we elkaar kunnen vinden.
Landschappen waarin we soms onze bestemming horen,
God zien, in een flits, op de rug in het voorbijgaan.
 
We worden geroepen op weg te gaan,
mensen van de weg te worden,
niet op te gaan in het landschap,
maar de weg van Jezus te gaan:
Vrede wensen, vrede vragen, vrede worden.
 
Gelezen door Toos Werner tijdens
de Ontmoetingsdienst van 6 juli jl.
Ingebracht door Toos Werner
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Gemeente Twente

Vredesweek Almelo, Niks doen is
geen optie
 
Vredesweek van 20 t/m 28 september 2025.
 
Tekenen voor Vrede.
De leerlingen van de basisscholen in Almelo krijgen vooraf­
gaand aan de Vredesweek gelegenheid om met stoepkrijt
op het schoolplein te tekenen wat Vrede voor hen betekent.
De leerkrachten krijgen daartoe materiaal en handvatten
om dit met de leerlingen te doen. We vragen of zij foto's en
of filmpjes willen maken die op diverse lokaties en momen­
ten in de Vredesweek vertoond gaan worden.
 
Zondag 21 september, 14.00 uur: in Hof 88 vertonen we
in samenwerking met de Filmliga de film Quisling.
Kaartverkoop via Hof 88. zie: www.hof88.nl.
adres: Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo
Waar gebeurd verhaal van de laatste maanden in het leven
en de mindset van Quisling, minister-president van Noorwe­
gen tijdens de bezetting en openlijke bewonderaar van
Hitler. Quisling vormde vanaf april 1940 een regering en
collaboreerde met de Duitse bezetters. Toen de oorlog
eindigde werd Quisling ter verantwoording geroepen voor
zijn collaboristische daden en ideologische overtuigingen.
Zondag 21 september: 16.30 uur,
Vredesdienst in de Grote Kerk, Kerkplein 15 in Almelo.
Voorgangers zijn da. Monica Schwarz (PGA) en
de heer Jan Zwart (Apostolisch Genootschap) .
Woensdag 24 september 19.30 uur,
Vesperdienst in de Grote Kerk, Kerkplein 15 in Almelo.
Zaterdag 27 september: 13.30 uur,
(inloop met koffie/thee)
de Grote Kerk, Kerkplein 15 in Almelo  
Voorstelling "Zij zagen oorlog", door actrice Ksenia.
Met muzikale omlijsting door Frank en Elianne den Bakker
Algemene informatie over de voorstelling
Zes mensen hebben goede bedoelingen en maken een
keuze. Kunnen ze leven met de consequenties?
In ‘Zij zagen Oorlog’ maakt u zes korte verhalen mee over
mensen in tijd van oorlog. U voelt hun emoties en Ksenia
zingt hun liederen. Wat zou u doen? Het leven gaat door,
dus het licht gaat niet uit.
De voorstelling duurt ca. 75 minuten. Er is geen pauze.
 
Thema’s 'Zij zagen Oorlog'
Zij zagen Oorlog gaat over universele emoties als woede,
liefde en vergiffenis. De voorstelling is opgedragen aan
Ksenia’s beide oma’s. Haar Joodse oma uit Charkiv kon tot
haar dood het Duits niet horen. Haar Russische oma over­
leefde de belegering van Leningrad, maar heeft het
grootste mededogen met de Duitsers.
Ksenia speelt 'Zij zagen Oorlog' altijd voor een goed doel.
In 2025 en 2026 is dat de Oekraïense vrijwilligersorganisatie
“Rendieren van Sinterklaas”.
Met een hartelijke groet, namens de Ambassade van Vrede
Almelo, Harry Mondeel, Cobi Noordhoff

Vredesweek Borne
 
Vooraankondiging activiteiten door lokale Raad van Kerken
tijdens Vredesweek van 20 t/m 29 september. De Raad van
Kerken Borne, Hertme en Zenderen organiseert een tweetal
activiteiten. Op zondag 21 september d.i. de Internationa­
le Dag van de Vrede, een gebedsbijeenkomst in de Oude
Kerk te Borne (Oude Kerkstraat 2). In diezelfde week d.w.z.
op 24 september wordt een lezing gehouden in
de Stefanshof (Grotestraat 207) te Borne. 
Het geheel is nog in voorbereiding.
Op de website van de lokale Raad van Kerken Borne,
Hertme, Zenderen:
raadvankerkenborne.com staat t.z.t. nadere informatie
over deze activiteiten.

Huib de Wit
secretaris Raad Van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
 

Wij die met eigen ogen
 
Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden
dat wij die mensen zijn.
 
Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven,
aan meer dan eigen schuld,
wij die, God weet hoe verder,
tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.
 
Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.
 
Lied 217 uit Tussentijds; tekst van Huub Oosterhuis
melodie 'ik wil mij gaan vertroosten' of 'Wilhelmus'.
Ingebracht door Christine Bijenhof
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  Givt digitaal Contant

Haëlla Stichting € 160,00 € 449,30

DoRem: Burundi,
St. Reragakura

€   89,50 € 196,80

Eigen Gemeente € 341,86 € 589,52

Collecteopbrengsten
2de kwartaal 2025
 

 
De Givt bedragen voor het speciale doel zijn overgemaakt
naar de diaconie die het doorstuurt naar de betreffende
organisatie.

Jen van Gijssel, penningmeester

Collectedoel tot 30 september
 
Haëlla Stichting; Vluchtelingen aan de randen van
Europa
Buiten ons zicht - aan de randen van Europa - spelen zich
mensonterende taferelen af. Om er een paar te noemen:
In Calais worden systematisch tentenkampjes door bulldo­
zers platgewalst en de vluchtelingen voortdurend verdre­
ven.
Op Lesbos krijgen vluchtelingen op last van de regering (!)
informatie over de procedure alleen in het Grieks. Daardoor
weten ze niet wat hun rechten zijn, waar en wanneer ze zich
moeten melden voor een intake gesprek, etc.
Zo worden op vele plaatsen de mensenrechten met voeten
getreden.

Maar er is ook hoop! Er zijn vele kleine organisaties van
vrijwilligers, die de vluchtelingen ter plaatse daadwerkelijk
hulp bieden. Zo is daar bijvoorbeeld Fenix Humanita
rian Legal Aid die in Athene en Lesbos de vluchtelingen
opvangt en juridisch bijstaat. Daar is FAST (First Support Aid
Team) in Frankrijk, die medische zorg verleend in de duinen
zelf, daar waar het Rode Kruis al niet meer komt etc. Daarom
is er een landelijk fonds opgericht dat geld inzamelt om
deze organisaties financieel te ondersteunen. Dat fonds
wordt beheerd door de Haëlla Stichting waarmee de
Hartstra-stichting al meer dan 70 jaar samenwerkt.

De diaconie wil in de periode van 1 mei tot 30 september
voor dit doel collecteren en mijn oproep is dan ook: ‘Geef
met gulle hand!’. Voor diegene die naast de collecte nog
wil bijdragen aan dit fonds, uw gift is van harte welkom op
bankrekeningnummer:
NL40 ABNA 0138 9831 86, t.n.v. Haëlla Stichting,
o.v.v. ‘Onrecht aan de randen van Europa’
PS. de Haëlla Stichting heeft de ANBI status

Hartelijk dank! Onno Bordes 

Vrouwenkring Enschede (VKE)

 
Het stokje van de leesclub “van Driem’ werd overgedragen
aan de Vrouwenkring Hengelo.
Zij mogen de volgende keer. Nu verschijnt er een stukje van
de Vrouwenkring Enschede.
 
Binnen de remonstrantse gemeente Hengelo was er een
aantal vrouwen, dat nog actief wilde zijn in een vrouwen­
kring.
De meeste kringen waren vol. De groep kwam in november
2010 bij elkaar en al gauw bleek dat er 2 groepen gevormd
konden worden. Zo ontstond in december 2010 de nieuwe
kring Vrouwenkring Enschede.
We bestaan dus inmiddels 15 jaar. We begonnen met 9
vrouwen. Soms gaat er iemand weg en komt er weer een
nieuw lid bij. Op dit moment is de kring 8 vrouw groot.
We komen de 4e woensdagmiddag van de maand bij el­
kaar . In de zomermaanden stoppen we.
We besloten al gauw dat we geen boek wilden bespreken.
Wel artikelen uit ADREM.
Alhoewel, we zijn 2x afgeweken van die beslissing geen
boek te bespreken. We hebben ons gebogen over het boek
van Marc-Alain Quaknin; 'De Joodse gids van het moment'
en 'Heb uw naasten lief' van Rosita Steenbeek.
Soms pakken we gewoon een thema, bijv. troost, vriend­
schap , schuld en schaamte, vertrouwen, stilte.
Traditioneel eten we 1x per jaar met elkaar. Dit geeft het
vertrouwen, dat we met elkaar hebben een huiselijk tintje.
 
Namens de VKE
Simone van Donselaar
Het stokje gaat nu dus naar de vrouwenkring Hengelo.

Lekker luisteren

Er is een nieuwe podcast (levenskunst 5) op https://twente.
remonstranten.nl/levenskunst-5/ Wij hebben Peter Brusse
weten te strikken. Hij vertelt een mooi verhaal over levens­
loop, werk, geloof en muziek. Hij reageert op een citaat van
Angelus Silesius (1624-1677): ‘Wie niet begeert, niets heeft,
niets weet, niets bemint, niets wil, die heeft, weet, begeert
en bemint nog steeds zeer veel’. De muziek is van Joep
Beving en Zaho de Sagarzan. De tijdsduur is 30 minunten.
Luister zelf.

Uw podcastmaker Cor Langen
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Gemeente Twente

Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

Adressen
 

Predikant: Remco van Mulligen i.o.
Contact:
Remco van Mulligen,

mail:  domineevanmulligen@proton.me

tel:     06-274 586 80 ook via whatsapp of signal

Peter Brusse, tel. 00-49-160-96773023

 

Voorzitter:
Agaath Muijsken

e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

 

Secretariaat:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

of met behulp van deze QR-code

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen,

adres- en andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Simone van Donselaar

Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 10 september 2025
 

U kunt ons ook vinden op facebook
'Remonstranten in Twente'   
 

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

Augustus 2025    

31 aug. Peter Brusse, Ahaus Jan van Gijssel

  Nel Korstanje
Paul Kuiper
Haëlla Stichting

Ineke Vervoort
Trijnie Lotgerink
 

September 2025    

07 sept. Remco van Mulligen Greetje Knol

  Toos Werner
Dennis Vallenduuk
Haëlla Stichting

Christine Bijenhof
Ina Kuiper /
Ery Nijhuis

14 sept. Remco van Mulligen Casper Suir

Startzondag Iris Kraak
Paul Kuiper
Haëlla Stichting

Johanna de Jong
Anneke Huising e.a.

21 sept. 10.00 uur Oecumenische viering, Vredesweek   

Waterstaatskerk
Hengelo
RemDo  

Sander Ris (Protestantse Kerk Hengelo),
Remco van Mulligen (Rem)

 

28 sept. Greteke de Vries, Amsterdam Jan van Gijssel

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Haëlla Stichting
 

Els du Rieu
Jen van Gijssel / 
Lieke van Hasselt

Oktober 2025    

05 okt. Klaas van Twillert Roos Boonstra

  Dennis Vallenduuk
Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Greetje Knol
Willemien Huizinga
/ Cornelijne
Bierenga

12 okt. Remco van Mulligen Jan van Gijssel

  Paul Kuiper
Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Roos Boonstra
Jen van Gijssel

Diensten   10.30 uur
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