
Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente 

Gemeente Twente

Datum: zaterdag 4 oktober 2025
Tijd: 15.30 uur (deur open 15.00 uur)
Spreker: Chris Fictoor
Plaats: Remonstrantse kerk,

Woltersweg 11, Hengelo
Entree:
contant

€  7,50 leden en vrienden
€ 10,00 anderen

Agenda
 
2de Bleeklezing: Muziek en Spiritualiteit

 

Datum: zaterdag 25 oktober
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Algemene Ledenvergadering

 

Datum: zaterdag 1 november 2025
Tijd: 15.30 uur (deur open 15.00uur)
Spreker: Marianne Dagevos
Plaats: Bleekkerk,

Hofstraat 1, Almelo
Entree:
contant

€  7,50 leden en vrienden
€ 10,00 anderen

3de Bleeklezing: Hedendaagse Palestijnse literatuur

 

Datum: woensdag 08 oktober 2025
sluiting inleveren kopij

Datum: woensdag 22 oktober 2025
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant

 

Vrede
 
Al 80 jaar denken we elk jaar aan het feit dat Nederland in
de Tweede Wereldoorlog 5 jaar lang te maken heeft gehad
met de ellende van oorlog. En al 50 jaar organiseert PAX de
Vredesweek in september, waardoor er activiteiten in onze
omgeving gedaan worden, zoals bijvoorbeeld het Vredes­
concert op het Marktplein in Hengelo.
Als je in Jeruzalem komt kun je naar Yad Vashem, daar
worden de joodse slachtoffers van de Holocaust herdacht.
Op het monument met alle namen staat: 'Vergeten voert
in de ballingschap, herinnering is het geheim van de bevrij­
ding.'
Herinneren doet ons beseffen dat de vrede miljoenen
mensenlevens kostte en helaas anno 2025 - denk alleen
maar aan Gaza en Oekraine - dagelijks nog veel mensen­
levens kost. Als je kijkt naar de woorden vrede en liefde dan
zie je dat daar veel liedjes en gedichten over gaan. Als je
diep in het hart van ons kijkt is dat een wens van iedereen.
Maar de praktijk is helaas anders.

Wie weleens naar programma’s als de Rijdende Rechter
kijkt ziet hoe buren oorlog voeren over een heggenstruikje,
een paar centimeter erfafscheiding of zoiets pietluttigs.
Goedbedoelde vrededemonstraties lopen vaak uit op
heftige confrontaties met veel schade. In de Bijbel komt het
woord vrede meer dan 350 keer voor, een belangrijk woord
dus. Vrede is een breed begrip. Het betekent in de Bijbel
niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar het gaat om
‘heelheid’.
Als er ergens vrede heerst, ontbreekt er niets en gaat dus
alles goed. Een vreedzaam leven is volgens de Bijbel een
goed, gezond en veilig leven, onder de bescherming van
God. Er heerst welvaart en mensen leven in harmonie met
zichzelf, met anderen en met God. In het Nieuwe Testament
zegt Jezus ( Johannes 14:27): Ik laat jullie vrede na, mijn
vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak
je niet ongerust en verlies de moed niet. Een Taizé lied geeft
deze tekst in Liedboek 417 weer.
Ik wens ons in het nieuwe kerkseizoen de Vrede van Christus
toe.
 
Klaas van Twillert
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In Memoriam Coos de Jong

Op 3 augustus jongstleden overleed Coos de Jong op
92-jarige leeftijd.
Ze werd geboren in Zwolle, en groeide op als oudste in een
Hervormd gezin van drie zussen.
In Woudsend en Oudleusen ging zij naar de basisschool.
De HBS volgde zij in Zwolle, en daar ontmoette zij Arend
Timmerman. 
Op aandringen van haar vader volgde zij de spoedcursus
kweekschool. Dat zou later goed van pas komen. In 1957
trouwde ze met haar grote liefde Arend. Samen verhuisden
ze naar Boxtel. Al binnen een jaar overleed Arend na een
kortstondige ziekte. Coos was ontroostbaar, maar pakte het
leven op als onderwijzeres, in Amsterdam en Alkmaar. 
In de Jonge Kerk ontmoette zij Wim Brink. Zij trouwden in
1960 en kregen samen drie prachtige dochters.
In 1967 verhuisden ze naar Ermelo in de omgeving van de
familie Timmerman.
Dit huwelijk strandde helaas. Na een hele onrustige perio­
de streek zij uiteindelijk neer in Hengelo, waar haar jongste
zusje woonde. Ze is daar tot aan haar dood gebleven.
In de jaren ‘80 was zij betrokken bij de Oecumenische
Basisbeweging in Enschede.  Ze genoot van de vieringen,
de open ruimte, de spiritualiteit.
Ze ging reizen. Maar liefst dertien keer reisde ze naar Indo­
nesië, naar alle uithoeken, maar altijd terug naar Bali waar
ze erg onder de indruk van de schoonheid die zich overal
in uitdrukte. In diezelfde periode volgde zij de opleiding
Sacred dance.
Zij zette een dansgroep op in Hengelo, die zij vol vreugde
leidde.
Coos werd Vriend van de Remonstrantse Gemeente in
Hengelo, waar ze graag deel van uitmaakte. Ze had be­
hoefte aan diepgang, spiritualiteit. Toen ze de vieringen niet
meer kon meemaken, luisterde zij via de kerkomroep,
zo bleef ze betrokken.
De laatste periode, toen ze steeds minder op pad kon en
ze zelfs haar scootmobiel moest missen, werd ze een­
zaam. Ze overzag haar leven, ze had  zoveel meege­
maakt, er was zoveel onverwerkt …er lag zoveel pijn.
De Geloofsbelijdenis van de Remonstranten gaf voedsel
voor haar ziel en gaf haar troost. Ook Liedboek 962 sprak
ze meermalen voor zichzelf uit.
Wat ik gewild heb
wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd
wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef...

Ze nam afscheid van het leven
in het rotsvaste vertrouwen
dat ze terug zou keren naar
haar Schepper en dat ze
haar Arend terug zou zien.
 
Truus Hofman

Personalia
 
Nieuwe belangstellende:
Op 10 september 2025 heeft Marc Waterman zich, 
aangemeld als Belangstellende van onze Gemeente.

Bedankje
 
Wij willen een ieder bedanken voor het medeleven en de
belangstelling na het overlijden van
                                    Germ Huizinga
Wij danken u voor de mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen.
Het is hartverwarmend om te merken hoeveel Germ voor
veel mensen heeft betekend en om te ervaren hoeveel
mensen met ons mee leven na dit verlies.
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar de betrokken­
heid verzacht het verdriet en het sterkt ons om verder te
gaan.
Uw blijk van betrokkenheid hebben ons heel goed gedaan.
 
Bedankt namens,
Willemien, Tjeerd,
Heleen en onze gezinnen.

Kerkenraadspraat

Op 3 september kwamen we als kerkenraad weer voor het
eerst bij elkaar. Augustus was ook voor ons vakantie. Peter
Brusse opende vergadering in het Twents met ‘HEFTAN
TATTAT’ van Willem Wilmink. Vermoedelijk als vermaning
aan ons allen om het dit seizoen ‘Hennig an te doen’. 
En dat gaan we doen.
De financiële commissie berichtte ons dat het nemen van
een hypotheek tot de mogelijkheden behoort, en dat geeft
weer een prachtig toekomstperspectief. 
Het Preekrooster voor dit jaar is gevuld en er staan mooie
activiteiten op stapel. De tweede Bleeklezing vindt plaats in
onze kerk op zaterdag 4 oktober: 'Muziek en Spiritualiteit'
door Chris Fictoor.
We buigen ons over de organisatie van de Startzondag met
een Potlucklunch en de Kerstlunch. Onze vaste cateraar
gaat met pensioen, dus we zoeken naar een nieuwe formu­
le. Ook de bemensing van het ‘koffiedrinken na de dienst’
baart ons zorgen. Wellicht moeten we die gezellige activiteit
ook anders gaan inrichten. 
Kortom, de vakantie is voorbij, we kijken uit naar een nieuw
seizoen.
En noteert u de volgende datum vast in uw agenda:
zaterdag 25 oktober 10.30 uur:
Algemene Leden Vergadering

Corine Böhmers is gecertificeerd vertrouwenspersoon en
bereid deze taak voor onze gemeente op zich te nemen.
U vindt haar contactgegevens op de achterpagina van
passant en op onze website. 
Roos Boonstra

foto 2020
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Collecte Oktober, November,
December
 
Onze gemeente gaat de laatste drie maanden collecteren
voor de Stichting Noodopvang Dakloze
Asielzoekers.(SNDA)
Deze stichting is het levenswerk van zuster Josephine uit
Borne. De hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers is sinds
2002 de grote opdracht van haar leven. In dat jaar richtte
zuster Josephine met een aantal vrijwilligers uit Borne de
SNDA op. In twee huizen ving zij met haar stichting gedu­
rende 23 jaar meer dan honderden mensen op. In die tijd
was er veel steun. Echter met het wegvallen van de bed-­
bad-broodregeling vorig jaar is de stichting afhankelijk van
giften.
Toch houdt zuster Josephine vertrouwen in de toekomst,
want medemenselijkheid is haar opdracht en ideaal en
loopt als een rode draad door haar leven.
Daarom willen wij iedereen al attent maken op
onze collecte voor de laatste maanden van het jaar.
In de blog op onze website heeft Remco van Mulligen iets
over deze Stichting geschreven.
Zie: https://twente.remonstranten.nl/blog/actueel/nood­
opvang-dakloze-asielzoekers-superbelangrijk-werk/
 
Simone van Donselaar.

 Gespreksgroep Levenseinde
 
N.B. Gewijzigde data
Hoe kijk je aan tegen ouder worden? Wat maakt het leven
de moeite waard, ook als je gezondheid het laat afweten?
Welke praktische vragen komen er kijken rond het sterven?
Hoe laat je je dierbaren achter? En wat komt er in de laatste
levensfase op je af, met afnemende autonomie, vragen
rond palliatieve zorg, verpleging, wel of geen zelfgekozen
levenseinde en ga zo maar door? En niet onbelangrijk: wat
kunnen geloof, kerk en pastoraat bij dit alles betekenen?
Velen in onze gemeente hebben de laatste tijd aangege­
ven het fijn te vinden dieper in gesprek te gaan over alles
wat komt kijken bij het levenseinde. Daarom organiseren
we in oktober en november een gespreksgroep hierover.
We hopen in relatief kleine kring (ongeveer 8 deelnemers)
met elkaar in gesprek te gaan.
De bijeenkomsten duren anderhalf uur en beginnen met
een inleiding, waarna we (in groepjes) met elkaar in ge­
sprek gaan.
Data:    woensdag 22 oktober, 05 november
             19 november
Tijd:      10:00-11:30uur
Plaats:  Remonstrantse kerk, Hengelo
De bijeenkomsten worden ingeleid en begeleid door Peter
Brusse en Remco van Mulligen. Aanmelden is wenselijk!
Dat kan bij Peter en/of Remco telefonisch of via e-mail.
Peter: e-mail: pbrusse@t-online.de; tel.: 00-49-160-96773023
Remco: e-mail: domineevanmulligen@proton.me;
tel.: 06-274 586 80
Remco van Mulligen

Derde Bleeklezing
 
Datum:        zaterdag 1 november 2025, 
Tijd:             15.30 uur
                     (deur open om 15.00 uur)
Spreker :      Marianne Dagevos
Onderwerp: Kennismaking met hedendaagse
                     Palestijnse literatuur
Plaats:          Bleekkerk,
                     Hofstraat 1, Almelo
Entree:         € 7,50, niet-leden € 10,00 (contant)
                      
Luisteren naar Palestijnse literaire stemmen
In de media lezen we veel over Palestina, onder andere over
Gaza, maar er is veel minder aandacht voor de stemmen
van de Palestijnen zelf. Al vele decennia laten Palestijnen
van zich horen in literatuur, poëzie, film, theater en beelden­
de kunst en willen ze een connectie maken met lezers en
cultuurliefhebbers over de hele wereld.
In deze lezing staat de Palestijnse stem in de literatuur
centraal. U leert Palestijnse schrijvers en dichters kennen en
ontdekt de veelzijdigheid, kwaliteit en relevantie van hun
werk. Aan de orde komen onderwerpen als, wat en waar is
Palestina en wat zijn de grote thema’s in de Palestijnse lite­
ratuur. Daarnaast een overzicht van belangrijke schrijvers
en titels die beschikbaar zijn in het Nederlands en Engels.
Naast leestips ook kijktips voor liefhebbers van speelfilms en
documentaires.
Profiel Marianne Dagevos
Zij is literatuurwetenschapper en fervent lezer en cultuurlief­
hebber. Al ruim tien jaar houdt zij zich bezig met de Pales­
tijnse literatuur, om deze literatuur bekender te maken bij
een Nederlands publiek. Onder de naam Podium voor
Palestina verzorgt zij cursussen over Palestijnse literatuur en
poëzie. Zij deelt haar kennis via de website www.podium­
voorpalestina.nl

Oproep Koffieschenkers
Wie wil er niet na de kerkdienst samen koffiedrinken in de
tuinzaal? Een mooie traditie.
Echter, er is een probleem. Waren er vorig jaar nog bijna 10
mensen om de koffie te verzorgen, nu zijn het er door ziekte
helaas nog maar zes!
Daarmee redden wij het niet. Vandaar onze oproep.
Wil je zelfstandig koffie zetten, alles klaarzetten van de
kopjes e.d., koffie schenken
en na afloop het geheel opruimen?
Reageer bij: Willemien Huizinga-van Voorst:
06 43 27 44 66 of
Anneke Huising: 06 15 22 64 28

Tweede Bleeklezing
 
Datum:           zaterdag 4 oktober 2025, 
Tijd:                 15.30 uur 
Spreker :         Chris Fictoor
Onderwerp:   Muziek en Spiritualiteit
Plaats:            Remonstrantse kerk
Entree:            € 7,50, niet-leden € 10,00 (contant)            
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Adressen
 

Predikant: Remco van Mulligen i.o.
Contact:
Remco van Mulligen,

mail:  domineevanmulligen@proton.me

tel:     06-274 586 80 ook via signal

Peter Brusse, tel. 00-49-160-967 730 23

Vertrouwenspersoon:
Corine Böhmers, tel: 06 114 248 51

e-mail: corine@artofinsight.nl 

 

Voorzitter:
Agaath Muijsken

e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretariaat:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt 
op de Mobile telefoon of Tablet

of met behulp van deze QR-code

 

Ledenadministratie: 
Voor al uw aan- en afmeldingen,

adres- en andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Simone van Donselaar

Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074–291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

 

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 08 oktober 2025
 

U kunt ons ook vinden op facebook
'Remonstranten in Twente'   

Bloemen uit de dienst
Wit u iemand voordragen voor de bloemen
uit de dienst?
Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

September 2025    

28 sept. Jantien de Vries, Amsterdam Jan van Gijssel

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Haëlla Stichting

Els du Rieu
Jen van Gijssel /
Lieke van Hasselt

Oktober 2025    

05 okt. Klaas van Twillert Roos Boonstra

  Marga Jolij
Dennis Vallenduuk
Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Greetje Knol
Willemien Huizinga
/Cornelijne
Bierenga

12 okt. Remco van Mulligen Jan van Gijssel

  Toos Werner
Paul Kuiper
Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Roos Boonstra
Jen van Gijssel /
Ery Nijhuis

19 okt. Jolanda Valk Casper Suir

DoRem -
Dennis Vallenduuk
St. Reragakura, Burundi

DO /
Greet van Gelder

26 okt. Johan Goud, Den Haag Greetje Knol

  Nel Korstanje
Paul Kuiper
Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Boudewine 
Bonebakker
Trijnie Lotgerink /
Lieke van Hasselt

November 2025    

02 nov.  Remco van Mulligen Roos Boonstra

Gedachtenis-
zondag

Iris Kraak
Paul Kuiper
Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Liesbeth Fockema
Andrea
Jen van Gijssel / 
Ery Nijhuis

09 nov. Peter Brusse Gerrit Knol

Diensten   10.30 uur
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