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Verwachting

Wat ik nou heb beleefd - niet te geloven!

We lagen die nacht in het veld. We hielden vol trouwe de
wachte en hadden de schaapjes geteld.

Maar het werd koud en Luuk zei tegen ons: "*Kom, we gaan
naar de herberg een warme neus halen!” "Een warme
neus? Een warme neut zul je bedoelen!” Dat was Peter
natuurlijk weer!

Wij naar het dorpsherberg 'Abrams Zorg Centrale'. Maar ja,
propvol. In de stal was het ook warm, dus wij naar binnen.
Maar wat bleek? Daar waren ook al ftwee mensen, een man
en een vrouw, een jonge vrouw Nnog. En een voederbak,
want ze hadden hun ezel meegenomen voor hun reis.

We hoorden ook wat: een huilende baby. Die lag nota bene
in die kribbe. We werden er sfil van.

"Mogen we even kijken?” vroeg André. Dat mocht en daar
lag hun pasgeboren baby. We waren al stil, maar we wer-
den nog stiller en keken onze ogen uit. Daar lag een zo
volmaakt kindje, alles er op en er aan, een echte mensen-
zoon. En dan die ouders, zo stralend als het maar kon!
"Hoe heet 'ie?” vroeg Flip. “Ja, zoiets als Josje of Jesse” *-
Mooie naam, als ik zo vrij mag zijn, klinkt als bevrijding”,
zei Johan.

We gingen weer heel stil ferug naar de schapen waar Joop
zolang op ze had gepast. "Er was er €én vandoor gegaan,
maar ik heb hem alweer teruggevonden.” Je bent een
goede herder of niet.. En we zeiden tegen elkaar: "Wat mooi
hé? Maar wat zal er van dat kindje terecht komen zolang
de Romeinen hier de baas zijn?” En Luuk zei: ™'t Is net een
droom, maar ik denk daf ze in Rome nog heel wat met hem
te stellen krijgen!” En David zei: "Dat doet me denken aan
een liedje.” "Welk liedje” vroeg André. “Weet ik niet precies
meer, maar het ging over ik zal iets nieuws beginnen”.

En toen ik dit allemaal thuis aan mijn vrouw vertelde, zei zij:
“En jij gelooft dat?” En ik zei: “Ja, en ik heb het ook gezien!”
Paul Kuiper
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Passant - December 2025

Agenda

Kerstsamenzang

Datum: zondag 14 december (pag.3)

Tijd: 19.30 uur

Spreker: Oude Kerk in Borne, Oude Kerkstraat 2
Met: Gospelkoor 'Onderweg' uit Almelo
Kerstlunch

Datum:

zondag 21 december
Tijd: 12.00 - 13.30 uur

Opgave: tot 15 december bij Roos Boonstra
mail: boonstra.roos@gmail.com
of op de lijst in de kerk

Kosten: €10.-

Bleeklezing 'De kracht van religieus humanisme'

Datum: zaterdag 3 januari 2026

Tijd: 156.30 uur (deur open om 15.00 uur)
Spreker: Rob Tijdeman

Plaats: Hengelo, Remonstrantse kerk
Woltersweg 11.

Oecumenische viering
Datum: zondag 18 januari 2026 (pag.3)
Tijd: 11.00 uur

Voorgangers:pastor James Keuben, ds.Sander Ris en
Remco van Mulligen

Plaats: Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1-3,
Hengelo (Hasseler Es)

Passant

Datum: dinsdag 2 december 2025
sluiting inleveren kopij

Datum: woensdag 17 december 2025

Tijd: 11.00-11.30 uur
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Kerkenraadspraat

Onze novembervergadering hielden we bij onze voorzitter
Agaath Muysken, onder het waakzame oog van labrador-
pup Pippin. Die liet zich redelijk van zijn goede kant zien,
zodat we de volle agenda ruim binnen de tijd konden
afwerken.

We blikten tevreden terug op de ALV. Fijn dat zoveel ge-
meenteleden hun betrokkenheid toonden, door ook hier
aanwezig te zijn. Onno Bordes lichtte de mogelijkheid tot
het nemen van een hypotheek toe en allen stemden van
harte met dit voorstel in. Een mooi perspectief voor als de
nood aan de man komt.

Agaath en Peter zijn naar de AV van Beraad geweest en
deden daar verslag verslag van.

Daarna besteedden we ruim aandacht aan de verdeling
van werkzaamheden over beschikbare tijd van onze voor-
ganger Remco van Mulligen en pastoraal medewerker
Peter Brusse.

De laatste gaten in de preekroosters van 2026 werden
gedicht.

Later deze maand hebben we een overleg gepland met
de Doopsgezinden om een goede verdeling van de kerke-
lijke hoogtijdagen te realiseren, nu Remco vanaf januari
ook daar voorganger wordt.

De kerstlunch van vorig jaar smaakte naar meer, en we
hopen hier een fraditie van te maken.

We kozen voor zondag 21 december, van 12.00 uur tot
13.30 uur, aansluitend aan de dienst die door de liturgie-
commissie zal worden verzorgd.

U kunt zich tot 15 december hiervoor opgeven

bij ondergetekende via de mail: boonstra.roos@gmail.com
of via de lijst die in de kerk komt te hangen.

Tijdens de lunch speelt Wim Wols kerst- en ander repertoire
op de vileugel.

Kosten € 10,- fe voldoen bij aanvang van de lunch.

Roos Boonstra

Herinnering Kerkbalans 2025
Beste gemeente leden,

Het jaar loopt ten einde en het is tijd om de (financiéle)
zaken op een rij te zetten.

Het was wel een bijzonder jaar, beginnend in een afbouw
situatie, en eindigen met eigen predikant Remco en
toekomst perspectief om langer door te gaan in ons eigen
gebouw.

Om dit te realiseren is uw bijdrage heel belangrijk en
noodzakelijk; hetzijin de vorm van helpende handjes maar
zeker ook en juist met uw financiéle bijdrage.

De zondagsviering, het gebouw en ook Passant, gebracht,
per post of digitaal ontvangen, alles brengt kosten met zich
mee.

Velen hebben de financiéle bijdrage al overgemaakt;
mocht u er niet aan hebben gedacht, het kan alsnog,
heel graag!

Bij voorbaat dank, dan kunnen we voldaan aan 2026
beginnen.

Jen J. van Gijssel-Boxem

Collecte-opbrengsten
3de kwartaal 2025

Givt Contfant
Haélla Stichting; €250,- €507,65
Vluchtelingen aan de randen van Europa
DoRem Burundi St.Reragakura € 70- €273.15

Collecte 24 en 25 december 2025

Op Kerstavond en Kerstmorgen collecteren we voor
INLIA.

INLIA staat voor: Infernationaal Netwerk van Lokale Initiatie-
ven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van
en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en
vluchtelingen in nood helpen.

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende
organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter
van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen
kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in
nood.

Missie

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door
zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschap-
pen -in te zetten voor asielzoekers en vliuchtelingen in nood.
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De 40+ kring.

Vele jaren geleden is deze kring in het leven geroepen door
Henk van den Berg; ik woonde toen nog maar kort in
Hengelo. Eerst kwamen we bij elkaar bij Henk of bij een
ander thuis. Er werden artikelen of delen uit boeken bespro-
ken, soms behoorlijk ingewikkeld. Of fragmenten uit de
bijbel werden nader bekeken met toelichting van de domi-
nee. De groep wisselde door de jaren heen van samenstel-
ling en aantal deelnemers, alhoewel er een vasthoudende
kern bleef bestaan tot nu toe. Ook hebben verschillende
dominees deelgenomen en nu zijn we blij met Remco van
Mulligen in ons midden.

De laatste tijd komen we bijeen in de tuinzaal van de kerk;
de onderwerpen worden meestal last- minute bepaald en
soms gaat het gesprek alle kanten op maar proberen we
wel dieper in te gaan op wat ons raakt en beweegt en hoe
we geloof ervaren en beleven in ons leven en de huidige tijd.
De bijeenkomsten en gesprekken zijn waardevol; een
datum prikken blijkt iedere keer een uitdaging. Nieuwe
mensen zijn altijd welkom! De gemiddelde leeftijd van de
deelnemers is frouwens al boven de 50, denk ik.

Graag geef ik het stokje door aan Anke en Johanna; het
maken van de Passant lijkt me iedere keer een enorm werk
waar we weinig idee van hebben.

Ada Douwes Dekker

Collecte November, December

Onze gemeente gaat

de laatste drie maanden van dit jaar
collecteren voor

de Stichting Noodopvang Dakloze
Asielzoekers (SNDA).

Deze stfichting is het levenswerk van zuster Josephine uit
Borne. De hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers is sinds
2002 de grote opdracht van haar leven. In dat jaar richtte
zuster Josephine met een aantal vrijwilligers uit Borne de
SNDA op. In twee huizen ving zij met haar stichting gedu-
rende 23 jaar honderden mensen op. In die tijd was er veel
steun.

Echter met het wegvallen van de bed-bad-broodregeling
vorig jaar is de stichting afhankelijk van giften.

Toch houdt zuster Josephine vertrouwen in de toekomst,
want medemenselijkheid is haar opdracht en ideaal en
loopt als een rode draad door haar leven.

Daarom willen wij iedereen atfent maken op onze collecte
voor de laatste maanden van het jaar.

In de blog op onze website heeft Remco van Mulligen iets
over deze Stichting geschreven.

Zie: https:/ /twente.remonstranten.nl/blog/actueel/noodopvang-
dakloze-asielzoekers-superbelangrijk-werk/

Simone van Donselaar.

Passant - December 2025

Kerstsamenzang

In de Oude Kerk in Borne, Oude Kerkstraat 2
m.m.v. Gospel koor 'Onderweg' uit Alimelo

De Raadvan Kerken Borne, Hertme enZenderen organiseert
dit joar op zondag 14 december om 19.30 uur een
Kerstsamenzang.

Onder de klanken van de Boornse Mirreweenterhoorn
bloazers wordt u van harte welkom geheten.

Er is een uitgewerkt liturgieboekje.

ledereen, jong en oud, is die avond van harte welkom om
samen met het koor "Onderweg” o.l.v. André Bijleveld be-
kende kerstliederen te zingen. Tussendoor zal het koor ook
een aantal eigen liederen zingen.

Koen Schukkink zal een reflectie op het kerstverhaal hou-
den. Er wordt gecollecteerd voor Wens Ambulance Oost.

De Raad van Kerken Borne, Herfme en Zenderen heet u/je
van harte welkom.

RAAD VAN KERKEM
BORME, HERTME en ZEMDEREM

Oecumenische viering

Zondag 18 januari 2026 is er tijdens de 'week van gebed
voor eenheid' weer een oecumenische viering met als
thema: Eén van Geest.

Dit keer is de viering in de Thabor kerk in Hengelo.

De viering wordt georganiseerd door de Doopsgezinde
Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Protestantse
gemeente Hengelo en van De Goede Herder parochie de
geloofsgemeenschappen H. Franciscus en de Thabor.

De week van gebed voor de eenheid van christenen is een
jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen Christenen
over de hele wereld samen bidden. We tonen onze betrok-
kenheid bij de wereld om ons heen door te bidden voor wat
er dichtbij en ver weg gebeurt.

Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als we
samen komen gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar
als zusters en broeders, allemaal verlangend naar vrede.
Voorgangers tijdens de viering zijn pastor James Keuben,
ds. Sander Ris en Remco van Mulligen, voorganger bij de
Doopsgezinde Gemeente en bij de Remonstrantse
Gemeente.

Wij nodigen u allen van harte uit om samen met ons fe
komen vieren.

Zondag 18 januari 11.00 uur in de Thaborkerk

Gerrit Peuscherstraat 1-3 in Hengelo (Hasseler Es)

Toos Werner, Nel Korstanje



Diensten

Datum

November 2025
30 nov.

1ste Advent
Viering Brood en
Wijn

December 2025
07 december
2de Advent

14 december
3de Advent

21 december

4de Advent
Kerstlunch

24 december

Kerstavond
19.30 uur

25 december

Kerst

28 december
15.00 uur

Januari 2026
04 januari

10.30 uur

Ty

Predikant, Liturg
Organist, Collecte

Peter Brusse

Toos Werner

Paul Kuiper

Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)

Peter Brusse

Iris Kraak

Matthijs Kraan

Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)
Remco van Mulligen

Nel Korstanje

Paul Kuiper

Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)
Liturgiecommissie

Iris Kraak en Jacques van Houte
Dennis Vallenduuk

Stichting Noodopvang
Dakloze Asielzoekers.(SNDA)
Remco van Mulligen

Toos Werner
Paul Kuiper
INLIA

Peter Brusse

Nel Korstanje
Paul Kuiper
INLIA

Film

Remco van Mulligen

Bloemen uit de dienst

Wit uiemand voordragen voor de bloemen

uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
fel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

4

Koster, Bloemen,
Koffie

Roos Boonstra
Christine Bijenhof
Willemien Huizinga/
Cornelijne Bierenga

Jan van Gijssel

Els du Rieu
Jen van Gijssel

Casper Suir

Greetje Knol
Trijnie Lotgerink /
Lieke van Hasselt

Roos Boonstra
Greetje Knol
Willemien
Huizinga/

Ery Nijhuis
Greetje Knol
Roos Boonstra

Jan van Gijssel
Roos Boonstra
Willemien Huizinga/
Cornelijne Bierenga
Jan van Gijssel
Heddy Hummelen
Jen van Gijssel /
Lieke van Hasselt

Gerrit Knol

Adressen

Predikant: Remco van Mulligen i.o.
Contact:

Remco van Mulligen,

mail: domineevanmulligen@proton.me

fel:  06-274 586 80 ook via signal

Peter Brusse, tel. 00-49-160-967 730 23
Vertrouwenspersoon:

Corine Béhmers, tel: 06 114 248 51

e-mail: corine@artofinsight.nl

Voorzitter:

Agaath Muijsken

e-mail: agaath.muijsken@icloud.com
Secretariaat:

Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl
Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 75652 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
f.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt
op de Mobile telefoon of Tablet ‘E =tk ‘-'._. [=]
of met behulp van deze QR-code a q= e

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen,
adres- en andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 0563428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Simone van Donselaar

Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

f.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 75652 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49
Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Codrdinatie Kosterij:
Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:
dinsdag 2 december 2025

U kunt ons ook vinden op facebook
'Remonsirantien in Twente'
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