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Stabat mater

Ach, wat was het een mooie baby en wat denk ik nog vaak
terug aan die eerste dagen, toen ik nog geen idee had wat
we allemaal met hem zouden beleven!

En nu, al ben ik een oude vrouw geworden, staat die ver-
schrikkelijke vrijdag van zo'n 30 jaar geleden me nog zo
helder voor ogen alsof het gisteren gebeurde.

Mijn zoon, mijn kind, is toen vermoord. Het was druk op de
plek waarhet gebeurde: omstanders, foevallige passanten,
activisten, protestanten, wie zal het zeggen.

En nu, na zoveel tijd, komen er nog vaak mensen naar me
tfoe en raken maar niet uitgepraat over wat er foen is ge-
beurd. Roken niet uitgepraat over hem. Raken niet uitge-
praat over zijn leven.

Laatst nog kwam er een soldaat naar me toe: *“Mevrouw, ik
was er bij toen ik zag wat er gebeurde en ik dacht toen al
dat dit nooit had mogen gebeuren. Hij betekende zoveel
voor zovelen!”

En op zijn geboortedag, nee, niet zijn verjaardag want hij
verjaart niet meer, kwam er een oude buurvrouw bij mij met
een zandvormpje. “Kijk, hier speelde hij altijd mee in de
zandbak toen er nog geen asbest bestond.”

En een toevallige voorbijganger hield me staande met
franeninzijn ogen: "lk moet maar steeds aan hem denken.”
En ik moest aan mijn allang geleden overleden nicht den-
ken. Ook haar zoon stierf op een wrede manier onder het
geweld van machthebbers.

Wonderlijk - hij is nooit vergeten en ik hoop dat hij ook nooit
wordt vergeten!

Paul Kuiper
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Algemene LedenVergadering

Datum:  zaterdag 11 april

Tijd: 10:30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Woltersweg 1.

7de Bleeklezing: Klezmerensemble MishMash
Datum:  zaterdag 18 april 2026 (pag.3)
Tijd: 15.30 (deur open 15.00 uur)

Groep: Klezmerensemble MishMash

Plaats: Bleekkerk, Hoofstraat 1, Almelo

Entree: € 7,50 leden en vrienden
(contant!) € 10,00 anderen

'Praten over de preek'

Datum:  woensdagmiddag 22 april (pag.3)
Onderwerp:preek van zondag 22 maart
Begeleider:Klaas van Twillert

Tijd: 14:30

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Opgave: graag aanmelden voor 18 april
bij Barbel Dorbeck-Jung

mail: barbel@dorbeckjung.nl

Passant

Datum:  woensdag 08 april 2026
sluiting inleveren kopij

Datum:  woensdag 22 april 2026
verspreiding Passant

Tijd: 11.00-11.30 uur
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Kerkenraadspraat

Voor het Jaarverslag van de Remonstrantse Broederschap
worden wij jaarlijks verzocht een kort verslag van ons
Gemeenteleven aan te leveren.

Het was boeiend om de Passanten van het afgelopen jaar
door fe nemen, en zo tot onderstaand verslag te komen.
Jaarverslag 2025

Wat hebben wij, als Remonstrantse Gemeente Twente, een
mooi jaar achter de rug.

Vanaf 1 januari 2025 maakten we ons op voor een doorstart
van minimaal twee jaar en gingen we op zoek naar een
nieuwe predikant. Die vonden we in de persoon van Remco
van Mulligen, die per 1 mei bij ons in dienst frad.

De mogelijkheid om bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer een
hypotheek op ons gebouw te nemen, verruimde ons
toekomstperspectief van twee naar vijf jaar.

Het Remonstrants Jaarthema "Mijn God wat vraag je van
me’ werd door onze Programmacommissie verder uitge-
werkt. In het eerste halfjaar werden binnen dit thema diver-
se bijeenkomsten georganiseerd. Een van de vrouwenkrin-
gen nam maandelijks een hoofdstuk uit het boekje MIJN
GOD als uitgangspunt van gesprek. De gehanteerde ge-
sprekstechniek, waarbij elke deelneemster vooraf een
citaat uit het desbetreffende hoofdstuk inlevert, zorgde voor
veel betrokkenheid en boeiende gesprekken.

Het idee van Joost Réselaers, uit voornoemd boekje, om de
openingszinnen van de belijdenis op zijn telefoon met zich
mee te dragen, inspireerde ons fot het laten maken van
een fotopaneel. Het prijkt nu in de hal van onze kerk. Zo is
voor iedere bezoeker zichtbaar waar wij voor staan.

(zie pag.3)

In de tweede helft van het jaar stond het thema ‘Levens-
einde’ cenfraal. Onder leiding van predikant en pastoraal
medewerker werden twee gespreksgroepen gevormd,
waarin naast vele praktische zaken rond dit thema, deelne-
mers ziel en zaligheid kwijt konden. Het leverde boeiende
gesprekken op. Beide groepen kwamen drie keer bijeen.
In samenwerking met de VVG Almelo, de Doopsgezinden
Twente en het Apostolisch Genootschap werden door onze
Programmacommissie op de eerste zaterdag van de
maand de Bleeklezingen georganiseerd, beurtelings in
Almelo en Hengelo. Alle vier de partners zijn ervan overtuigd
dat met gezamenlijke activiteiten meer te bereiken is.

We mogen ons nog steeds verheugen in een gemiddelde
opkomst van 30 personen in onze diensten.

In de Advents- en Veertigdagentijd neemt de
liturgiecommissie een dienst voor haar rekening, en in de
zomermaanden organiseert zij om de twee weken een
ontmoetingsdienst.

Onze Startzondag werd opgeluisterd met een Potluck-
lunch, de Tweede advent gevierd met een Kerstlunch, die
maar liefst 50 personen trok, en het oude jaar werd uitgeluid
met een film.

Alhoewel wij geen formeel jaarverslag meer maken, heb-
ben wij in ons maandblad Passant onder het kopje *Achter
de schermen’ gedurende het jaar inzicht gegeven in het
reilen en zeilen van de diverse groepen in de gemeente.

Daarna schreven de kringen bij toerbeurt onder het kopje
'ik geef het stokje door ..." over hun activiteiten, waarna
de redactie van Passant ons een inkijkje gaf in de tot
standkoming van een nummer.

Naastinformatie via Passant en onze Website, worden onze
leden via -hoofdzakelijk- digitale nieuwsbrieven op de
hoogte gehouden van komende activiteiten. Ook hebben
we sinds kort een Facebookpagina.

Het merendeel van de Passanten worden door de contfact-
leden verspreid, wat uitmondt tot een maandelijks kort of
langer bezoekje.

De verhuur van diverse ruimtfes uit ons gebouw voor
groepstherapie, zang- en dansgroepen, concerfen en
vergaderingen heeft dit jaar een mooi financieel resultaat
gehaald.

Almet alvoelen we ons als gemeente gedragen door elkaar
en vitaal genoeg om de komende jaren met vertrouwen
tegemoet fe zien. T R
Roos Boonstra-de Bruin

Avondwake

Op donderdag 19 februari vond de eerste 'avondwake
tegen onrecht' plaats in de Waterstaatskerk in Hengelo.
Sander Ris en Remco van Mulligen hadden dit samen met
anderen georganiseerd, met dit keer thema Gaza. Marcel
en ik waren er, na ons wekelijkse actie bij het station fegen
het onrecht dat in Gaza en op de westelijke Jordaanoever
plaatsvindt, heen gegaan, samen met een aantal andere
activisten.
In het totaal waren er ongeveer 50 mensen bij elkaar geko-
men, best een flink aantal. k vond het bijzonder om op een
andere manier onze onmacht en pijn over wat er in Gaza
(en op zoveel andere plekken in de wereld) gebeurt te
delen. Zoals Remco zo freffend verwoordde, het is een
mooie combinatie tussen de vasiberadenheid van het
stationsprotest en de zachtheid van de avondwake.
Er waren Bijbellezingen, liederen, gebeden en een korte,
maar freffende overweging. Daarnaast was er plaats voor
eigen inbreng. Er lagen 4 symbolische voorwerpen.
Een hartje voor dankbaarheid, een kaars voor pijn, pitten
voor hoop en een bordje met de fekst “pray for Palestine”,
voor actie bereidheid. ledereen kon een steen neerleggen
bij het symbool wat op dat moment je gevoel weergaf. Ik
voelde alle vier: dankbaarheid voor het samen zijn, pijn om
alle onrecht, hoop op een toekomst van recht en vrede en
actiebereidheid. Uiteindelijk heb ik het steentje toch maar
bij actiebereidheid neergelegd. De stapel stenen bij het
kaarsje was het groofst. Ik vond het bijzonder en froostend
om het zo concreet te zien: we staan niet alleen in ons
verdriet over het leed in de wereld. Op het laatst stak ieder-
een een kaarsje aan met een stil gebed.
Voor mij was een kostbare bijeenkomst, die me heeft
geraakt en getroost.
Iris Kraak
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Woord en Beeld

Het idee om ‘iefs fe doen’ met teksten uit de Remonstrantse
Belijdenis op het schoolbord in de hal, kreeg ik tijdens de
renovatie van ons kerkgebouw; datidee heeft dus zo'n vier
joar gesudderd.

Het ‘Eureka’ moment kwam bij mij toen we in de Jongste
Vrouwenkring het boekje ‘Mijn God’ als gespreksonderwerp
besloten te nemen.

In het eerste hoofdstuk: ‘Mens word je pas binnen een
groter geheel “vertelt Joost Réselaers dat hij de beginregels
van de belijdenistekst uit 2006 op zijn mobieltjie met zich
meedraagt. Om die eenvoudig voor te lezen als hem on-
verwacht de vraag wordt gesteld waar de Remonstranten
voor staan.

Nu heb ik meer dan eens niet adequaat kunnen reageren
op zo'n vraag, dus vandaar dat me dit zo aansprak.

Het fragment is pakkend, ontroerend en aansprekend,
maar hoe dit nu vorm te geven?

In samenwerking met fotografe Lieke Zengerink,
www.authentique.nu , ontstond uiteindelijk het fotopaneel
dat nu in de hal prijkt.

Een heffige wolkenpartij, dreigende lucht en de belofte van
een regenboog dienen als achtergrond voor de lichtende
fekst.

Woord en Beeld om elkaar te versterken.

De kernwoorden springen eruit, nodigen uit om verder te
lezen.

Of wij erin geslaagd zijn de tekst recht te doen, is aan uom
te beoordelen.

Maar hopelijk wekt het paneel belangstelling voor dat
waar de Remonstranten voor staan; biedf het in Twente een
opening ot gesprek.

Roos Boonstra

Praten over de preek

Het eerste gesprek over een overweging (de preek van
Remco over 'k zweer het’ op 15 februari) was verdiepend
en levendig. We hebben afgesproken om door te gaan met
tweemaandelijkse bijeenkomsten. De eerstvolgende bij-
eenkomst is op 22 april, 14.30 in de kerk. We bespreken
dan de preek van Remco van 22 maart. Klaas van Twillert
bereidt het gesprek voor. ledereen is welkom.

Deelnemers melden zich s.v.p. voor 18 april aan bij
Barbel Dorbeck-Jung (barbel@dorbeckjung.nl)

Passant - April 2025

Collectedoel

April 2026: ‘Zending over Grenzen’

‘Zending over Grenzen' is een christelijke hulporganisatie,
die kansarme mensen in Oost- Europa helpt te overleven
en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die zij bieden
is praktisch en persoonlijk. De lokale medewerkers en vrij-
willigers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te
brengen en sociaal- emotionele steun te geven.

De Zending over Grenzen werkt in Albanié, Bosni&, Herzeg-
ovina, Moldavig&, Bulgarije, Roemenié en Oekraine.

U kunt ook een bedrag overmaken naar

rekeningnr. NL56 INGB 0002 9625 56

ten name van Zending over Grenzen'. (heeft ANBI-status).

Simone van Donselaar
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Zevende Bleeklezing

Datum: zaterdag 18 april 2026,
Tijd: 15.30 uur

(deur open om 15.00 uur)
Groep: Klezmerensemble MishMash
Plaats: Bleekkerk, Hofstraat 1, Almelo
Entree: € 7.50, niet-leden € 10,00 (contant)

Voor vervoer kunt u bellen of mailen met Cor Langen:
tel.: 0563 450 0628; mail: corlangen@hetnet.nl

‘De Uittocht’

Laat je meevoeren door de klanken van dit ensemble in
een muzikale verhaalvertelling over de Uitocht, een eeu-
wenoud verhaal. In deze sfeervolle voorstelling komt dat
verhaal van Mozes tot leven, over onderdrukking, moed en
bevrijding. Over een volk dat in slavernij leefde, een baby
in een rieten mandje en een brandende braamstruik die
alles veranderde.

Het Klezmer Ensemble Mishmash (mengelmoes) is een
groep muzikanten van Quintus cenfrum voor kunsteducatie
uit Kampen. Klezmermuziek is van oorsprong de bruilofts-
muziek van Jiddisch sprekende joden uit - met name -
Oost-Europa. In de Klezmermuziek zijn naast veel Balkanin-
vlioeden ook oriénfaalse en zigeunerinvioeden terug te
vinden.

Typisch voor Klezmer is de zeer expressieve melodie die
zowel opgewekt als melancholisch of weemoedig kan
klinken: muziek met een lach en een fraan!

Bdrbel Jung



Diensten

Datum

Maart 2026
29 maart

April 2026

02 april

19.30 uur

Witte Donderdag
Viering Brood en
Wijn

03 april

19.30 uur

Goede Vrijdag

05 april
Pasen

12 april

19 april
DoRem

26 april

Mei 2026
03 mei

10.30 uur

Predikant, Liturg
Organist, Collecte

Jan van Belle, Gersloot (Fr)
Nel Korstanje

Dennis Vallenduuk
Zending zonder grenzen

Marthe de Vries, Utrecht

Marga Jolij
Paul Kuiper
Zending zonder grenzen

Liturgiecommissie

Iris Kraak

Paul Kuiper

Zending zonder grenzen
Remco van Mulligen
Toos werner

Dennis Vallenduuk
Zending zonder grenzen

Peter Brusse

Nel Korstanje

Paul Kuiper

Zending zonder grenzen
Remco van Mulligen
Paul Kuiper

St. Reragakura (Burundi)
Gerdienke Ubels, Utrecht
Marga Jolij

Dennis Vallenduuk
Zending zonder grenzen

Eva Martens i.o0.,Amsterdam
Toos Werner

Paul Kuiper

Zending zonder grenzen

Bloemen uit de dienst

Wit uiemand voordragen voor de bloemen

uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
fel.: 06-834 271 69

4

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

Koster, Bloemen,
Koffie

Roos Boonstra
Els du Rieu
Trijnie Lotgerink /
Els du Rieu

Gerrit Knol

Boudewine
Bonebakker

Casper Suir

Heddy Hummelen

Jan van Gijssel
Heddy Hummelen
Willemien Huizinga
/Cornelijne
Bierenga

Greetje Knol
Johanna de Jong
Roos Boonstra /
Ada Douwes Dekker
Roos Boonstra

DO

Casper Suir
Christine Bijenhof
Anneke Huising /
Ery Nijhuis

Gerrit Knol
Liesbeth Fockema
Andrece

Trijnie Lotgerink /
Els du Rieu

Adressen

Predikant: Remco van Mulligen i.o.
Contact:

Remco van Mulligen,

mail: domineevanmulligen@proton.me

tel:  06-274 586 80;

signal gebruikersnaam: Remco.888

Peter Brusse, tel. 00-49-160-967 730 23
Vertrouwenspersoon:

Corine B&hmers, tel: 06 114 248 51

e-mail: corine@artofinsight.nl

Voorzitter:

Agaath Muijsken

e-mail: agaath.muijsken@icloud.com
Secretariaat:

Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl
Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
f.n.v.. Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt

op de Mobile telefoon of Tablet
of met behulp van deze QR-code

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen,
adres- en andere persoonlijke gegevens:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 063-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Simone van Donselaar

Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

f.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 75652 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49
Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Codrdinatie Kosterij:
Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 08 april 2026

U kunt ons ook vinden op facebook
'Remonsiranten in Twente'
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